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Erkmen: Rusya Afganistanda bir an önce çekilmelidir” 


@Gürsoytrak detantı savunurken Dışişleri Bakanı artık bunun hayal olduğunu söyledi 


©Toker "Türkiye'ye dünya önünde kararlı bir ülke görünümü kazandırmak zorundayız” 

© CHP'li Işık 
"Sovyet müdahalesi askeri harekata dönüşmeden önce içten etkilemelerle, 


m | “e, O, Skar a fuluklanmasın dünya nefretle 


DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN: "Türk ulusu müdahaleyi büyük bir üzüntü ile karşı lamıştır. Afganistan'daki yabancı kuvvetlerin bir an önce çekilmesi en içten dileğimizdir. Bölge ülkelerinin ve bu arada dost ve kardeş Pakistan'ın Afgan olayları karşısında duymuş olabileceği endişeleri tamamen paylaşıyoruz." 


Afganistan'ın 
İşgaline i karşı çıkmıştı 


Sowet fizik bilgini, Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları savunucusuydu 


S - W 
Sahte solculu, ın, önceki gün Tariş 'te yapılan cramayı protesto etme gerekçesiyle Ege Üniversitesi fakültelerinde giriştikleri kışkırtmalar sonucu geniş öğrenci kitlesiyle polis karşı karşıya geldi. Poliste haklı haksız ayırdetmeden makinalı tüfekler ve bombalarla giriştiği saldırı sonucu yüzlerce öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Fotoğrafta polis ele geçirdiği bir öğrenciyi yakapaça götürürken. (Telefoto AA) 


200 Tariş işçisi serbest bırakıldı 


izmir'de sahte solcuların kışkırtması polisle öğrenciyi karşı karşıya getirdi 


© Pölisin, haklı haksız ayırdetmeden uteşaçması sonucu çok sayıda öğrenci yaralandı 


İZMİR (ÖZEL) 

Önceki gün Tariş işletmelerinde yapılan aramalar sırasında çıkan olaylar üzerine Ege Üniversitesinde düzenlenen protesto eylemleri kanlı çatışmalara yol açtı. Makineli tüfek ve bombaların kullanıldığı çatışmalar sırasında çok sayıda öğrenci ve polis yaralandı. 
Üniversiteye yığılan polis ve jandarma birliklerinin 


başladı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrs Özel Temsilcisi Galindo Pohl, toplumlararası görüşmelerdeki Rum Temsilcisi Yorgo Yuannides ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, özel Temsilci Yardımcısı Remy Gorge de hazır bulundu. 
Kıbrıs Rum Radyosu, 


karşıladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Sovyet gizli polisi KGB'nin, Nobel Barış Ödülü sahibi ve İnsan Hakları Savunucularındanünlü fizik 


bilgini Andrei Sakharov'u tutuklaması bütün dünyada büyük tepkiyle karşılandı. 


Sakharov, önceki gün e dünkü görüşme sırasında Jolis tarafından Mos- © Fransız Millet va 
Meclisi Başkanı, 


Yuannides'in, Kıbrıs ; xova'daki evinden çıkar-Rum tarafının, özlü, ya- å ğ cen tutuklanmış , daha ee pıcı ve sonuca götürücü j Jonea da opi ile birlikte Rusya gezisini Sa. 7, Sü. 4' Gorki kentine sürgüne A 

Kğ E ri ED yarıda kesti 


E. gönderilmişti, Mosko-SA 
DISK, TYS, Istanbul Barosu 


zikri a 
Andrei Sakharo' 


va'nın 400 kilometre doğusunda bulunan Gorki 


Moskova'daki iki odalı evinde 7 kişilik ailəsi ile yaşıyordu. 
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| (Devamı Sa. 7, Sü.3'de) J 


Hastanedeki işgal sü- 
(Devaını Sa.7. Sü,1'de) 


renci kitlesinin üzerine ateş açan güvenlik kuvvet 


leri görülüyor. 


(Fotoğraf AA) 


"Nazım Hikmet" Anma wevamı Sa, 7, Sü, 4'de) 


dir. 


(Devamı Sa, 7, Sü. 7'de) 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içten 


NİMET ARZIK 
AP-CHP koalisyonu mu?.. 


Haha 


Öyküyle anlatayım zorluğunu: Bu koalisyonun! 

Saz çalan bir adamcağız varmış ve oğlu. Adam gider bir kalantor yı: lana en yanık parçalarını çalarmış. 
Yılan, bir süre deliğinde dinlermiş sonra çıkarmış ve kuyruğunun ucundan "tum" diye bir altın fırlatırmış. 

Bir gün adam, oğluna demiş ki: 

— Artık sen yerimi al. Yılana, sen saz çal. Ben yaşlandım. 


Oğlu varmış yılanın deliğinin başına ve çalmış bütün ustalığıyla. O kadar güzel çalmış ki, yılan mestolmuş ve iki altın fırlatmış kuyruğuyla. 

İkinci gidişinde, oğlan düşünmüş: 

“Kırk kez neden gelip çalayım? 
Kuşkusuz, bu altınlar yılanın deli- 


ğinde. Onu öldürür, hazinesine konanm. 


Yürürlüğe koymak için düşüncesini, davranmış. 

Son parçayı bitirirken, elindeki satırı yılanın kuyruğuna indirmiş. 
Ama karşısındaki, yılan... yılanca atikdavranmış ve sokmuş zavallı genci, öldürmüş... 


Uzun zaman sonra baba aynı yere varmış elinde sazıyla. Çalmış çalmış. Sonunda yılan deliğinden çıkmış. Adam ona seslenmiş: 


—Oğlumu öldürdün ama haklı olduğunu biliyorum. Bütün suç oğlumdaydı. Onun için benim başka gelirim yok. Bırak da, her hafta, sana gelip çalayım ve benden bir altını esirgeme. 

Yılan, omuz silkmiş, artık nasıl silkmişse: 


— Arkadaş, bende bu kuyruk acısı varken, sende de bu evlat acr sı... bu anlaşma sürmez... 


—Niye bunu anlatıyorsun? 

—Apaçık değil mi?... CHP-AP koalisyonu kafamda çağrışımlar doğurdu da. 


Gene Dıngırloyla, Mıglo 


Bir çok atama yapıldı. Her iktidar değişikliğinde, olur! 


geldiği gibi 


ha! 


Kimi yerinde atama... kimi... de- ve tellal, horoz hammal, kedi kük hancı türünden... 


Kocca kocca makamlı kişiler, oturdukları makamda, aslında ne yapacaklarını bilmiyorlar... 

Kimi, gürlüyor: 

—Şu halıyı şuraya yayın. 

Kimi, odaları tokuşturuyor ve değiştiriyor. Kimi yeni döşeme merakında. 

—Peki-iş ne oluyor?... || -İŞ, sahi, iş... sahi ne oluyor... || bilen varsa bana bildirsin... 

O arada da yıllardan beri kafamızı, "devlet devamdır” diye sıkı skı ütülemişler. 


Oysa, işler bazı yerlerde zınkadak durdu... Hani devlet devamdı? 
Bürokratlar hâlâ: 


—“Elbette genel müdürün bir bil- ||| diği var” diye umut kesiyorlar, bü- |l| tün devamsızlıklardan selam herkese!... || 


Ahmet Yücekök asistanlık sınavında 


Siyasal Bilgilerde asistanlık sr navları var idi... Bunlardan birine girecek gep genç çocuklar idi, üzerlerine tank yürümüş gibi çekildiler sınavdan, meydanı boş bırakarak... 

Kırkına yakın Ahmet Yücekök, CHP'nin büyük danışmanı, asistanlık sınavına giriyordu, lütfen. 

—Peki çocuklar neden çekildiler... 

—Sadece üç tanesi sınava katıldı... öbürleri gerçekçiydiler... Ahmet Yücekök'ün kazanacağını, düş- || lerinde görmüş gibi biliyorlardı... 


—Nerden biliyorlardı ki??? | —Eh... nerden olacak ki?... Ah met Yücekök'ün yüksek yetenekle- 


rinden?... Aklınıza başka bir şey mi geliyor yoksa? Amma fesatsınız!... 


—Ve kırkında, Ahmet Yücekök, eski CHP danışmanı, Siyasalda, asistanlık sınavını kazandı... 


—..Yetmişinde de profesör olur! 


Kampanyamıza gelen Kıbrıs mektubu 


Kampanyamız Kıbrıs'ta da okuyucularımız o tarafından sürdürülüyor. İstanbul merkez büromuza mektup yazan devrimciler 10 bin liralık Aydınlık kartı istediler. 


Geçenlerde kampanya köşemize 


Kıbrıs'tan mektup geldi. Mektubu okuyucularımıza aktarıyoruz: 


“Aydınlık''ın güçlendirilmesi kampanyasına Kıbrıs' tan katılıyoruz” 


"Şu anda aralarında bir parti başkanının da bulunduğu Kıbrıslılara 1330 liralık kart sattık. Parti baskanı 500 lira ile katıldığı kampan- 


yaya. 14 kişi de kart alarak gazetemizin güçlendirilmesine katkıda bulundular. Birçok arkadaş da çevsinde kart satışını sürdürüyor. 


"Aydınlık gazetesi Kıbrıs halkının mücadelesinde önemli görevler üstlenmiştir. Kıbrıs'ın iki milliyetten halkının Aydınlık gazetesini güçlendirmesi bağımsız Kıbrıs mücadelesi- ne de bir destektir. Bu nedenle Kıbrıs'ın iki milliyetten halkını Aydınlık gazetesini desteklemeye çagırıyoruz. 

“Hepinize 
Kıbrıstan." 


devrimci (o selamlar 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FİKİR MEYDANI 


AFGANİSTAN OLAYLARI VE DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKE 


ÜNYA nereye gidiyor? Dünyada neler oluyor? Artık hiç mi hiç akıl sır ermez oldu. Daha dün barıştan, bağımsızlıktan söz eden bir ulus, hugün kalkıyor bağımsızlığını bugüne kadar korumuş, bağımsız yaşamayı kendisine erek edinmiş bir ülkeyi kendi o işbirlikçilerinin peşkeşi ile askeri bir müdahalede bulunabilir bir 


duruma geliyor. 
Sanırım Sözünü ettiğim olguyu hepiniz 


anımsadınız. Afganistan" ın, Rus askerlerinin çizmeleri altında çiğnenmekte ve Rus işgaline uğramış bulunduğunu belirtiyor ve Rusya'dan söz ediyoruz. 

İsterseniz, bundan birkaç ay öncesine, 1979'lara dönelim. Rusya, ABD ile SALT-2'yi imzalamaz- dan öncelerine kadar bir göz atalım. 

İşte o günlerde bir numaralı bağımsızlık savunucusu gözüken ve halkların (o bağımsızlığından yana görünen Rusya. Silahsızlanmaktan söz eden yine Rusya idi. 

Bugüne dönüyoruz ve bakıyoruz ki, aradan geçen birkaç ay neleri değiştirmemiş ki? 


Daha birkaç ay 


S.Aydın Sarı (Gazeteci) 


öncesine kadar halkların bağımsızlığını savunan ve onların yegane savunucusu görünen, kendisine bağımsızlık sembolü süsleri veren Rusya ve Rus emperyalizmi en çok değişenler arasında. O günlerde bunları savunan bugün çeşitli yalan ve dolanlarla dünyanın gözünü boyama çabaları içerisine girmiş, her şeyden önemlisi bağımsız yaşamakta olan bir ülkeyi, Afganistan'ı işgal etmiştir. 

İkinci Dünya Savaşında bir Hitler tüm dünyayı hegemonyası altına alma emelleri ve Alman emperyalizmini oölümsüzleştirme çabaları içerisine girerek dünyaya savaş ilan etmiş ve sonunda kendi kendini yok etmişti. 

Şimdi de Rusya sahneye çıkıyor. Küçük, dişine göre ülkelerde kendisine en yakın işbirlikçileri ile o ülkeyi önce içten karıştırıyor, daha sonra da, bu işbirlikçileri sayesinde bu ülkeyi askeri bir müdahale yapmak 


sureti ile hegemonyası altına alabiliyor. Örnek mi? 

Yıllar öncesi bir Bulgaristan'ı, bir Macaristan'ı bir Çekoslovakya'yı aynı yolla hegemonyası altına almamış mıdır? Ve yine bugin, 1980'de Afganistan'ı da aynı yolla işgal etmiş ve hegemonyası altına alma çabaları içerisinde değil midir? 

Bir elinde barış güvercini ve barışın sembolü zeytin dalı diğer elinde işgalci güçleri ile dünyaya karanlık bir gelecek hazırlama ereğinde olan SSCB son Afgan olayları ile bunu tartışmasız olarak kanıtlamıştır. 

Bu durumda, biz, Türkiye olarak ne yapmalı, veya tutumumuz ne olmalıdır? 

Biz tarih boyunca bagımsız yaşamış ve bağımsızlık savaşında da dünyaya Kurtuluş Savaşı ile örnek olmuş bir ülke ve o ülkenin, Kurtuluş Savaşını yapan atalarımızın torunları olarak, Rusya' 


HALKIN SESİ 


nın, Afganistan'ı işgalini kesin tavır alarak karşı çıkmalıyız. 


Bir CHP Genel Başkanı Ecevit'in söylediği gibi, "Böyle nazik dönemde yorum yapmayı uygun bulmuyorum" ya da bir AP ağırlıklı hükümetin denetiminde bulunan büyük elçimiz gibi, "Rusya'ya karşı koyarken diger yandan diğer bir emperyalistin kucağına" "düşmemeliyiz. 

Ve biz. Her zaman barıştan, bağımsızlıktan yana olan, dünyaya bağımsızlık konusunda örnek olan bir ülke olarak Afganistan halkının yanında olmak zorundayız. 
Biz Müslüman bir ülke olarak, Müslüman Afgan halkının Rus çizmeleri altında, Rus çizmelerinin çiğnediği bir ülke olmasına izin vermemeliyiz... 


Şu da unutulmamalıdır ki, biz Rusya için tarih boyunca ne derere dost, ne derece düşman isek bugün de öyleyiz. 


Çarlık Rusyası nasıl bize dost veya düşman ise emperyalist Rusya da o derece dost veya düşmandır. 


Tüm dünyayı hegemonyası altına almak emelinde olan ve dünyayı bir Üçüncü Dünya Savaşına iten Rusya, artık günümüzde Hitler'in görevini üstlenmiştir. Bu böyle olunca ve Akdenize en kolay yoldan inebilmenin yolu olarak da Türkiye" nin de Rusya'nın hegemonyası altına girmesi- nin gerekmesi, bizi de tehlikede koymaktadır. 
Bugün biz Afgan olayları ile kendimize bir ders çk karmaz, gereken açık tavrımızı koymazsak bizim de sonumuz Afganistan'ın sonu olabilir. 


Parlamenterlerimize, siyasi parti liderlerimize ve yurtsever halkımıza şunu söylemek isterim. 
Dünyanın başına bir bela olma yolunda olan Rus emperyalizmine karşı uyanık olalım. Afgan olayları bize bir ders olsun. Afgan olaylarına karşı açık tavır koyalım. 
Bunu yapmaya da zorunluyuz. Eğer ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşamak istiyorsak, bunu yapmalıyız... 


i 


1976’ DAN BU YANA PARAMIZI ALAMADIK 


Bizler Urfa ilinin Bozova ilçesinden ve asvalt yol kenarında bulunan yoksul köylüleriz. Mülkiyeti bizlere ait olan Urfa, Siverek ayırımı Bozova ilçe yolu için, Bozova sınırları içinde bulunan her birimizin o çeşitli miktarlardaki arazilerimiz Karayolları 9. Bölge MüdürNüğünün o 6 Aralık 
1976 yılında 1976/308 
sayılı kamu yararı kararı gereğince (o kamulaştırılmıştır. Bizler ilçemizin yolu için bunu seve seve verdik. Fakat verdiğimize pişman ettirdiler. Bu kamulaştırmanın karşılığı olan ve o yıla göre degeri biçilmiş olan paralarımızı bu güne kadar alamadık. 

Paramızı alabilmek için bu güne kadar Diyarbakır'a gelip gitmemizin telefon etmemizin, dilekçe üstüne dilekçe yazmamızın sayısı onlarca oldu. 
Buna rağmen paramızı bu güne kadar vermediler. 

önce bize dediler paranızı hemen vereceğiz. 
Gittik 9. Bölgeye. Dedi ler, paranızı kamulaştırmanın tümü bittikten sonra vereceğiz. Ve bir süre sonra yazı geldi. Paranızı banka havalesiyle göndereceğiz diye.Hayli zaman geçti göndermediler. Tekrar başvurduk yazıyla, dediler para için kendiniz gelmek zorundasınız. Vardık, bu sefer- de boşuna gelmişsiniz siz diye bizi geri gönderdiler. Kamulaştırılan taşınmaz mülkün tapusu karayolları üzerine geçmeyince paranızı veremeyiz dediler. Buyurun gidelim tapumuz müstakildir. Hemen tapuyu devredelim ve paramızı verin dedik. Biz gelip gittik arkamızdan tapu kaydının kendilerine geçirilmesi için 6830 sayılı kanunun 
17. maddesince tapunun idare adına terkini için aleyhimizde (onlara göre lehimizde) 17 Haziran 
1979 tarihinde dava açtıklarını öğrendik. 

Biz istiyorduk ki kamulaştırmadan hemen sonra tapuyu devredelim ve paramızı alalım. Aleyhimizde, sanki tapuyu vermek istemeyen varmış gibi dava açıldı. İyi hoş, fakat Kara Yolları 9. Bölge Müdürlüğü dava vekilleri iki mahkemedir mah- 


kemeye gelmeyerek bizim mağdur durumda bırakılmamızı devam ettirmektedirler, Mahkeme ikinci ayın 13'üne ertelendi. Biz biran önce istiyoruz ki 9. Bölge Müdürlülüğü yetkilileri de mahkemeye gelsinler, sonuçlandırılıp tapu kaydını üzerlerine (o geçirsinler ve biz de mağdur durumdan kurtulalım. 

Bizim bugine kadar yani kamulaştırma tarihinden bu güne kadar paramızı alamamızın tek suçlusu 9. Bölge Müdürüğüdür. Bugün hayat pahalılığı hat safaya ulaşmıştır paranın değeri bugüne kadar büyük miktarlarda düşmüştür. Hayat pahalılığı ve paranın değer kaybetmesinden açığa çıkan fark bize ödenmeli ve aynı zamanda bugüne kadar bize ödenmeyen paranın faizleri de bize ödenmelidir. 

Konuyu Karayolları Genel Müdürlüğünün dikkatine sunar biran önce ilgilenmelerini isteriz, 

Mağdur Durumda 
Kalan Vatandaşlar Adına 

Mehmet Baykuş 
Mehmet Barut 
Muhittin Akgün 
Hacı Aslan 

Bahri Akgin 


YOZGAT 


MüFETTİŞ GELDİĞİNDE KAPISI AÇILAN SAĞLIK OCAĞI 


GİRESUN 


Sağlık Ocağının isminin varolmasını değil, hizmet etmesini istiyoruz 


Bugün Türkiye'de sorunları olmayan köyümüz yoktur. Biz bu sorunları dinlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla dile getirmeye çalışacağız. 

Bir çok köylerden biridir Çalça köyü. Tüm so- 


Çayıralan ve Boğazlıyan Savcılarına 


sesleniyorum 


ADALET Mi BU? 


Ben. aşağıda anlatacağım olayın başından geçtiği Ömer Erciyes'in dayısıyım. Adım Mehmet Zorlu. Yeğenimin yaşı 18 ve daha askerliğini yapmadı. Tahsili ortaokul mezunudur. Bu yaşta Şerife Taştekin isimli kızla evlendi. Evlenmesi şu şekil oldu: Kızın babasına dünür gönderdi, gönülleri oldu. Ancak "60 bin lira süt hakkı verirsen kızımı veririm" dedi. Yeğenim süt hakkını verdi ve imam nikahıyla evlendiler. 
Fakat daha sonra kızın babası, Mark babası, MHP yanlısı ve dört çocuklu Nevzat Ersan'a yeğenimin ailesini 200 bin lira karşılığı sattı. Daha sonra kızı satın alan Nevzat Ersan kızıbıraktı. 
Bütün bu olanlardan sonra Çayıralan Savcısı beni tutukladı. Boğazlıyan Savcısı ve Yargıcı da beni Boğazlıyan Cezaevine koydu. Benim suçum, kızın yaşı ufakmış. Ben zorla almadım ki... Hem kızı satan babası serbest geziyor, kızı benden kaçıran Nevzat Ersan serbest geziyor, kız serbest geziyor fakat ben cezaevinde beş aydır çile dolduruyorum. Herkese sesleniyorum: ADALET Mİ BU? 


Mehmet ZORLU Çandır-Çayıralan/YOZGAT 


runlarıyla Giresun'un Dereli ilçesine bağlıdır. Dik bir yamaç üzerine sıralanmış evlerden kurulmuş dertlerle dolu bir köydür. 
Bu dertlerin en ilginç olanını şimdilik kaleme almakla yetiniyorum. 

Çalça köyünün merkezinde, hazine topraklan- nın üzerinde kurulu uzunca bir bina vardır. İlk bakışta ev sanılmakta fakat yanına yaklaşıldığın- da kapısında dikili bayrak direğinden, buranın ne olduğu anlaşılmaktadır. 

Burası bir sağlık ocagıdır. 1966 yılında o günün değeri ile yaklaşık olarak 84.000 liraya mal olmuştur. İlk açıldığı sırada köye gelen sağlık sorumlusu genel olarak sağlık ocağında çalışmadığı halde lojmanında bir müddet kalmış. O günden sonra müfettişlerin geleceği zaman sağlık ocağının kapısı açılıyor, görevli olan müfettiş gittikten sonra kapılar kilitleniyor. 

Yakın bir zamana kadar tabelası dışarda asılı olan sağlık ocağının şimdi tabelası da içeri alınmıştır. Pencereden İçeri bakıldığında, içerde bir divan, musluk gibi şeyler muayene odasında bulunur. Alt bir odasında 


ise bir masa, masanın üstünde kitap, dergiler ve çelik kasa vardır. 


Kısacası içine bakıldığında sanki faaliyette imiş gibi göze çarpıyor Ne varki kapısı kilitli 

Sağlık sorumlusunun göreve gelmemesinin nedeni, sağlık ocağının çok tenha bir yerde olması gerekçe olarak gösterilmektedir. Aslında tenha sayılmaz. Çünkü en azından kapısından yol geçmekte ve 500 metre yukarısındaki mahalle bilinmektedir. 

Çalça köyünün bu sorunu sağlık ocağı kurulduğundan bu yana çözüm beklemektedir. Köylüler ise müfettişin habersiz gelmesini beklemektedirler. İlgililerin de biraz olsun bu mesele ile ilgilenmelerini ısrarla rica ediyorlar. 

Köylüler, sağlık ocağının sadece isminin varolmasını değil halka hizmet etmesini istiyorlar. Ve diyorlar ki "Bizler Anadolunun tüm köylerinde olan, birçok sorunları bulunan köylülerin dertleriyle lütfen ilgililer yakından ilgilensinler, dertlerimize biraz olsun yardımcı olsunlar." 


Aziz Koçal 


İşte sorusu... 


Nedir doğrusu? 


Evet... İşkence, bir insanlık suçudur.. 

Acaba bazı askeri cezaevlerinde bu insanlık suç unun işlendiği doğru mudur? 

Örneğin, Mamak Askeri Cezaevinde kısa bir süre önce şu olay vuku bulmuş mudur: 

Tutukluların üzerlerine hortumlarla tazyikli su sıkılmış mıdır? 

Sonra bu tutuklular, camları, kırılmış, ranzaları kaldırılmış buz gibi koğuşlarda beton üzerine sırılsıklam bir vaziyette yatmak zorunda bırakılmış mıdır ve halen de bırakılmakta midır? 

Aydınlatmak istediğimiz ik olay budur. 

İkinci olay ise şudur: 

Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu Metin Özuğurlu çıkarıldığı Sıkıyönetim Mahkemesin- de kan kusmuş mudur? 

Sıkıyönetim Mahkemesi, duruşmaya çıkma- dan önce Metin Özuğurlu'yu falakaya yatıran ve ona kan kusturan komando yüzbaşısı hakkında suç duyurusunda bulunmuş mudur? 

İşte sorusu... 

Nedir doğrusu? 

Durun daha bitmedi. 

Şimdi sıra polisteki işkence iddialarına geldi. 

Halen Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan Gülden Gülkan adlı genç kıza, bu cezaevine getirilmeden önce Van, Tatvan, Bitlis Emniyet Müdürlükleri ile Diyarbakır'da 3,5 ay boyunca işkence edilmiş midir? 

Jiletle ayakları limelime kesilmiş midir? 

Üstüne üstlük, yaralarına tuz basılıp falaka- dan geçirilmiş midir? 

Daha sonra Diyarbakır'a götürülüp, hastanede delilerin bulunduğu bir odaya kilitlenmiş midir? 

Adı geçen genç kızın üzerinde her türlü fiziki ve psikolojik işkence yöntemleri denenmiş midir? 

Cevap? 

Hem sonra bazı şüpheli ölümler var ki, onların polisteki işkence sonucunda meydana geldiğini resmi ağızlar bile yalanlayamamaktadır: 

Mesela Karsta Oruç Korkmaz'ın karakolda işkenceyle'öldürüldüğü yalan mıdır? 

İskenderun'da Necdet Bozkurt'un karakolda işkenceyle öldürüldüğü yalan mıdır? 

Ankara'da Hüseyin Karakış'ında aynı şekilde karakolda işkenceyle öldürüldüğü yalan mıdır? 

Yalan diyen beri gelsin. 

Kaldı ki, yukarıda sıraladığımız bu olaylar duyduklarımızın yalnızca birkaçıdır. 

Duymadığımız kimbilir daha nice işkence olayları vardır. 

İşte bunlar ve bunlara benzer işkenceler hakkında bilgi sahibi olanlar bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını hiç durmasın bize ulaştırsın... 

İşkencecilerden hesap sorma işini de kalemimize bıraksın. 

Son olarak bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz: Bakıyorsunuz hapishanelerde işkence gören bir tek ülkücü yok... 

Ne var ki, işkence gören devrimci ise pek 

ok... 
s Demek ki, hapishanelerdeki devrimciler işkence görmek içindir... 

Ya ülkücüler? 

Efendim, onlar da hapishanelerden salıverilmek içindir! 

Bakın yine K. Maraş katliamının önemli sanıklarından iki ülkücü, tutuklu bulundukları hapishaneden kuş oldu, uçtu... 

Pırrr! 


SOLDAN SAĞA: 1) Gece ile gündüzün eşitliği-Havali, mahal. 2) Özellikle mizah dalındaki yapıtlarıyla tanınan ünlü bir edebiyatçımız. 3) Ayak direme- Diğeri. 4) Orta sında yüksekçe bir yerden bol su akan havuz-Kaba bir hitap. 5) İlave Tersi bir soru eki-Bir harfin okunuşu, 6) İlaç, çare- Ordu, 7) Tersi eski silahlar- dan- Kir izi, 8) Sorun- Rutubetli. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Kesilip kurutulmuş hamur, cv makarnası. 2) El ve saçları boyamakta kullanılan doğal bir toz- Bir devlet kuruluşumuzun simgesi. 
3) Anlatım-Kimyada Osmiyum'un simgesi. 4) İyi konuşabilme yeteneği5) Bir bitki- Bir nota. 6) Tersi büzülmüş, kıvrılmış, 7) Tersi 'vals'in yarısı- Ishal 8) Tabakalanmış kalın deri- Bir geyik türü. 9) Bir emir-Sporda danışıklı müsabaka. 10) Hususi- Hayvan yiyeceği 
11) Kaşıkla içilen şeylerin koyulduğu derince kap. 
12) Bir bayan adı- Boru sesi. 


24 Ocak 1980 


100 bin askerin işgalinden sonra 


4000 Rus, Kabil'de 
bakanlıklara dolduruldu 


KABİL/WASHİNGTON/ İSLAMABAD (AP) Sovyetler Birliği, yeiden uluslararası seferle- 
$ açılan Kabil havaalamina 4000'i aşkın "Sivil" danışman indirdi. Rus danışmanların, Babrak Karel'in yönetiminde görev alarak ülkenin yeni idari yapısını oluşturacakları bildirildi. Danışmanların daha şimdiden Dışişleri bakanlığını tamamen kontrolleri altına aldığı : öğrenildi. Öte yandan Doğu Alman casusluk teşkilatı elemanlarının da Kabil'de görüldüğü belirtiliyor. Doğu Alman (o "Danışmanlar" Afganistan'ın güvenliğini sağlamak konusunda Babrak yönetimine yardımcı olacaklar. 


DİRENİŞ SÜRÜYOR 


Sivil danışmanların yanı sıra Kabil havaalanına yeni askeri birlik ve malzemelerin de gönderildiği öğrenildi. Afgan Direniş Kuvvetlerinin ise yer yer işgalci Rus birliklerine karşı direndiği bildiriliyor. Çatışmaların azaldığı gelen haberler arasında yer alıyor. 

Bu arada Afganistan daki Sovyet askeri yöneticilerinin Beluci kabilelerle toplantılar yaptığı bildirildi. Bilindiği gibi Pakistan İran- Afganistan sınır bölgelerinde yaşayan Beluciler, Hint Okyanusuna açılan bölgede yaşıyorlar. Afganistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra bir çok siyasal gözlemci, Sovyetlerin Belucistan'da karışıklık çıkaracağını söylemişti. 


ABD'NİN TEMASLARI 


ABD Başkanı Jimmy Carter, dün Washington da Alman Dışişleri bakanı Hans Dietrich Gensc- her ve AET Komisyon Başkanı Roy Jenkins'i ayrı ayrı kabul etti. Carter, her iki Batı Avrupalı liderle Afganistan işga-Jinden sonra Sovyetler Birliği'ne karşı alınacak “önlemletde ABD ve Batı Avrupa'nın işbirliği sorununu görüştü. Yapılan açıklamalara göre, Batı Almanya ve AET yetkilileri ABD'nin Kremlin'e karşı aldığı önlemleri destekliyor. 


Sağlık durumu iyiye giden 
Tito ziyaretçi kabul etti 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Belgrad'dan bildirildiğine göre, Yugoslavya 


, Devlet Başkanı Tito'nun sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Tito'nun çarşamba günü kısa bir süre için de olsa ziyaretçileri kabul ettiği bildiriliyor. Bu arada Tito, odasına yerleştirilen özel bir cihaz vasıtasıyla haberleri izleyebiliyor. Doktorlar, mikrop bülaşmasın diye Tito'nun odasına gazete girmesine izin vermiyorlar. 


Pazar günü bacağı kesilen Tito'nun artık oturabildiği de belirtiliyor. 


Bu arada bir yetkili Tito'nun birkaç hafta içinde görevlerinden bir kısmını yeniden üstlenebileceğini belirtti. 

Öte yandan Tito'nun ameliyattan sonra oğullarıyla birlikte çekilen ilk fotoğrafları Tanjug ajansınca yayınlandı. 

Bu arada adının açıklanmasını istemeyen bir Yugoslav Parti yetkilisi, "teyakkuz" çağrısının normal bir askeri güvenlik önlemi olduğunu belirtti. Rusya'nın Afganistan'ı işgalinden sonra, Tito'nun da hastalanmasıyla Yugoslav ordusu "teyakkuz" durumuna getirilmişti. 

YUGOSLAV 
EKONOMİSİ 

Öte yandan, Yugoslavya resmi haber ajansı Tanyug yüksek düzeyde- ki Parti yetkililerinin ekonomik durumu görüşmek üzere toplandıklarırı haber verdi. Toplantının sonunda konuşan Part Prezidyumu sekreteri Du san Dragosavac, Tito'nun 


şu sözlerini hatırlattı “Barış yüzyıl sürecekmiş çesine çalışın, yarın savas çıkacakmışcasına hazır lanın © 


eRus danışmaniar Beluci kabileleri iletoplantı yapıyor 

eDoğu Alman görevliler, Afganistan'da güvenliği. 


.sağlayacakmış 


HUANG HUA 
PAKİSTAN'DAN 
AYRILDI 


Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hüa, Pakistan'daki incelemelerini tamamladı ve 


“Karaçi'den ülkesine geri 


döndü. Hua, Pakistan'da bulunduğu sürece Devlet Başkanı Ziya Ül-Hak ve Dışişleri danışmanı Aga Şahi ile görüşmeler yapmış veSovyet tehlikesine karşı Pakistan'a iktisadi ve askeri yardımı sürdüreceğini açıklamıştı. 


"Güney sınırımızı korumak için Afganistan'a gitmek zorunda kaldık. Şimdi de Afganistan'ın sınırlarını korumak için..." 


2R Ocak 1980 tarihli Newsweek'den 


5 kıtadan 


KISA HABERLER 


El Salvador'da göstericilerle polis çatıştı: 20 ölü - 


, El Salvador'un başkenti San Salvador'da ülkenin çeşitli yerlerinden gelen tahminen 100 
bin Kişilik kalabalık bir grubun düzenlediği yürüyüşte çıkan olaylarda en az 20 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı bildirildi. 


Gözlemciler, Ulusal Saray yakınlarında yapılan gösteride polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu göstericilerin buna karşılık verdiğini ve çatışmanın akşam geç saatlere dek sürdüğünü belirttiler. 


Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya ve Libya ile diplomatik ilişkilerini kesti 


Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin bir sözcüsü başkent Bangui'de yaptığı bir açıklamada Sovyetler Birliği ve Libya ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet sözcüsü, Moskova ve Trablusgarp yönetimlerinin Orta Afrika Cumhuriyetindeki Büyükelçiliklerini bir casusluk yuvası olarak kullandıklarını söyledi. 
Hükümet sözcüsü, Rus ve Libyalı diplomatların ülke içinde karışıklık çıkartanlara yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi. 


Mugabe'nin Zimbabve'ye girmesine henüz izin verilmedi 


Zimbabve Afrika Milli Birlik Partisi (ZANU) lideri Robert Mugabe'nin Zimbabve'ye dönmesine henüz izin verilmediği bildiriliyor. 
İngiliz Vali izin verirse, Mugabe 27-29 Şubatta yapılacak seçimlere katılmak üzere, önümüzdeki pazar günü Zimbabve'ye gelecek. 


Öte yandan Mugabe'nin Yurtsever Cephedeki ortağı ZAPU lideri Nkomo, ZANU'nun seçimlere ayrı katılma kararına tekrar karşı çıkti. 


Bu arada, Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Kurtuluş Komitesi, Zimbabve'de bulunan 3 bin Güney Afrikalı askerin durumunu görüşmek üzere, Örgütün Bakanlar Kurulunu 6 Şubatta toplanmaya çağırdı. 


Isviçre'de halk ve ordu askeri manevra yaptı 


İsviçre'de dün bütün halkın silahlı olarak katıldığı bir askeri manevra yapıldı. Kuzeyden zırhlı birliklerin girmesi halinde halkın ordu ile birlikte nasıl direneceğini deneyen İsviçreliler, bu arada NATO Genelkurmayının Bern hükümetine yaptığı NATO'ya katılma çağrısı senaryosu hakkında da acilen karar alma denemesi yaptılar. 


Venezüella gazetesi, Castr'nun yaralandığını öne sürdü 


Bir Venezüella gazetesi, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun eşi ile yaptığı bir "Silahlı münakaşa" sonucunda yaralandığını öne sürdü. 
Gazetenin haberine göre, Fidel Castro Savunma Bakanlığındaki görevine son verdiği kardeşi Raul Castro ile de anlaşmazlığa düştü. Venezüella gazetesinin iddiasına göre, Raul Castro, Afganistan'a da Kübalı askerlerin gönderilmesini istedi, ancak Fidel Castro bu talebe itiraz etti. 


ABD Şahın uluslararası bir komitede yargılanabilmesi için Tahran'daki 
ABD elçiliğinde tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını Şart koşarken, 

ı öğrenciler önce Şahın yargılanmasını istiyorlar. 
Fotoğrafta: Tahran'da Şahın kuklasını taşıyan bir grup gösterici görülüyor 


Dann 


ABD, iran'a yaptırım uygulamay: Şimdilik 


erteledi 


© İşgalci öğrenciler ABD Basın ataşesinin de casus olduğunu 

@ İran Olimpiyatlara 

katılmaya kararlı 

olduğunu açıkladı 


iddia ediyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Haber ajanslarının bildirdiğine göre, ABD ve Batı Avrupa ülkeleri, İran'a ekonomik yaptırım uygulamayı şimdilik ertelediler. ABD yetkilileri, 25 Ocakta yapılacak Başkanlık seçimlerinin ve 


İslamabad'daki İslam Konferansının sonuçlanmasını beklediklerini. 
açıkladılar. i e 


Bu arada, İran Olimpiyat Komitesince yapılan 
bir açıklamada, 1980 
Makova Olimpiyat'arın- da İran'ın temsil edileceği duyuruldu. 

Öte yandan, Başkan adaylarından Maliye Bakanı Beni-Sadr'ın seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda Amerikalıların rehin tutulmasına karşı olduğunu söylediği bildiriliyor. 

Bu arada 50 Amerikalıyı rehin tutan öğrenciler yeni bir açıklama yaparak, ABD Elçiliğindeki basın ataşesinin ajan olduğunu ve İran basının- da yıkıcı faaliyetler tezgahladığını iddia ettiler. 
ABD sözcüleri ise, basın ataşesinin normal görevlerinin dışında başka işlere karışmadığını öne sürdüler. 

WALDHEİM 

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan Birleşmiş Milletler Sana- 


(UNIDO) nun toplantısına katılan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, gazetecilere verdiği demeç- te, Tahran Büyükelçiliğinde rehin tutulan Amerikalılar konusunda umutlu olduğunu söyledi. 

Waldheim, ABD'nin rehineler bırakıldıktan sonra Şahı yargılayacak bir uluslararası komisyon kurulması kararını desteklediğini, İran' ın ise komisyonun rehineler bırakılmadan oluşturulmasında ısrar ettiğini belirtti. 

İŞGALCİ 
ÖĞRENCİLER 

Sovyet muhalifi Yuri Glazov'un iddia ettiğine göre, Tahran'daki işgalci öğrenciler arasında Filistinliler de bulunuyor. Halen ABD'de bulunan Glazov, kendisiyle görüşen gazetecilere bu öğrencilerin Arapça konuştuklarına ve geçmişte İsrail'de hapis yattıklarına dikkat çekti. 

Glazov, öğrencilerin Ruslarla ilişkileri olduğunu da sözlerine ekledi. 

KÜRTLER BOYKOT 

EDECEK 

İran'da 1946'da kurulan ancak kısa bir süre yaşayabilen Özerk Kürdistan Mahabad Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümünün ilk kez kutlandığı bildiriliyor. 

Bu arada Kürdistan'ın özerkliği için mücadele eden çeşitli Kürt örgütleri adına yapılan ortak bir açıklamada, Devlet Başkanlığı seçimlerinin boykot edileceği duyuruldu. 


yi Kalkınma Konferansı» 


yetkilinin 


Sakharov'un tutuklanmasından sonra artık bütün uzmanlar düşünmeye başladı: Kremlin'de bir değişiklik mi var? Yoksa savaş hükümeti mi kuruluyor? 

Sovyetlerin saldırgan stratejisini yeni yeni kavrayanlar Afganistan işgalinden sonra ortaya çıkan şu gelişmeleri dikkate alıyorlar: Olimpiyat ların boykot edilme ihtimali, başbakan yardımcılarından Vladimir Krillin'in görevden alınması, Sakharov'un tutuklanması ve Rus hegemonyacılığına karşı dünya çapında gelişen muhalefet. 

Bazı gözlemciler, Başbakan Kosigin'in uzun süreden beri Moskova'da görülmediğini ve Brejnev'in de hasta olduğunu belirterek, Kremlin'de yönetimin. sivillerden askerlere devredilmekte olduğunu öne sürüyorlar. 

Batılı Kremlin uzmanlarının kaygısı pek önemli değildir. Çünkü onlar işin temelinden çok, yüzeyi ile uğraşıyorlar. Sovyet yönetici kliğinde, örneğin bir Brejnev'in ölmesi veya hakim sınıflar içinde çatışmaların yoğunlaşması kuşkusuz önemli bir gelişme olacaktır. Ancak bu durumun Sovyet hegemonyacılığını temelden değiştirebilecek bir boyuta ulaşması beklenemez. 

Ve gelişmeler gösteriyor ki, Moskova artık birçok şeyi göze almış ve hırsla sağa sola saldırmaktadır. 

##* 

Şimdi esas olan Sovyet yayılmacılığına karşı ülke içinde gelişen muhalefettir. Ve Afganistan' ın işgali Rusya'nın içinde de bir direnişle karşılaşmaktadır. Çünkü bir Sakharov'un tutuklanması, Sovyetler Birliği'nde ağır baskı ve zulüm altında yaşayan milyonlarca Sovyet vatandaşına karşı girişilmiş bir taarruz anlamına gelmektedir. 

Sovyetler Birliği'nde mücadele eden muhaliflerin önemi üzerinde yeteri kadar durulmadı. 
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DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İran İslam Cumhuriyeti Başkanlığı seçimlerine 66 aday katılıyor. 
İlk başta 124 olan aday sayısı, Ayetullah Homeyni'nin belirlediği ölçütler göz önüne alınarak, seçim kurulu tarafından azaltıldı. Bazı adaylar ise kendiliğinden çekildi. 
Seçimlere kamuoyu- nun bildiği jsimler dışında bir çok aday katılıyor. 
Bunlar kısaca şöyledir: * Dr, Muhammet Muk ri: İran'ın Moskova Büyükelçisi.Seçimlere katıldığı için bu görevinden 


(mmm ———— 


PANAMA HABERİ YALANLADI 


Iran Şahın tutuklandığını iddia etti 


PANAMA CİTY (AJANSLAR) 


Devrik İran Şahı Muhammed Rıza gi bir Pehlevi'nin sürgünde yaşadığı Panama'da ülke hükümeti tarafından tutuklandığı ileri sürüldü. İran'ın resmi haber ajansı PARS'a göre, Panama hükümeti İran İslam Devrim Konseyi" nin talebi üzerine Şah'ı İran'a iade etmek üzere tutukladı. Ancak, Amerikan AP ajansı, Panamalı bir askeri tutuklanma haberini yalanladığı açıkladı. Öte yandan Şah'ın Panama'da bulunan koruyuculardan 


biri, AP muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklama konusunda herhanbilgisi olmadığını söyledi. 
PARS ajansına göre, İran Dışişleri 


let Başkanı Royo ile bir telefon görüş mesi yaparak, Panama hükümetinin devrik Şah hakkında bazı belgeler is teğini ileri sürdü. 

Şah'ın Panama'da tutuklandığını dair haber, İran dışındaki hiç bir ajans tarafından doğrulanmadı. Rana ma hükümet yetkilileri de haberi yalanladı. 


Sakharov'un tutuklanmasından sonra muhalefet hareketinin daha da yaygınlaşması olağan bir gelişme olarak şimdiden kaydedilebilir. 

Sovyet muhalifleri 1980'de dünyanın en cesur barış savaşçılarıdır. Bu ünvan onlara duygusal bir tutumun sonucu olarak verilmemiştir. Onlar, en korkunç faşist diktatörlük altında insanlık onuruna bağlı kalarak, akıl hastanesine, toplama kamplarına gönderilmeyi göze alarak seslerini yükseltiyorlar. 

Kimi çevreler, muhaliflerin dini veya siyasi görüşlerine bakıp, onları "dinci", "gerici" diye karalamaya çalışıyor. Sovyetler Birliği'nde Brejnev'den daha gerici, daha faşist bir akım gösterebilir misiniz? Emekçilerin alın terini Afganistan halkının üzerine yağan bombalara yatıran muhalifler midir? Sovyet hegemonyası altındaki ülkeleri iliğine kadar sömüren muhalifler midir? Sovyetler Birliği'nde "'Pravda"'nın yazdıklarından degişik fikirleri savunanları hapislerde çürüten muhalifler midir? 

Muhalefet hareketi, hangi siyasi görüşü, hangi dini savunursa savunsun, Kremlin'deki faşist diktatörlüğe darbe indirmektedir. Ve bu yüzden olumludur. 

EK 

TASS ajansına inanmak gerekirse, Sovyetler Birliği dünyanın en demokratik ülkesidir. Ancak Rusya'da işçiler bağımsız sendika kurmak hakkından bile yoksundurlar. Ve muhalifler bütün fikir ve görüşlerini "'Samizdat"' adı verilen gizli yayın organları sayesinde yayabilmektedirler. 

Sonuç olarak, yeni bir savaş kaynağı olan Sovyetler Birliği'nin göbeğinde bir muhalefet hareketinin gelişmesi, barıştan ve bağımsızlıktan yana olan herkes için saygıyla selamlanması gereken bir olaydır. 


| 
| 
| 
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Bakanı Sadık Kutbzade, Panama Dev- | 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Devlet Başkanlığı seçimlerini Beni Sadr'ın kazanacağı tahmin 


ediliyor 


istifa etti. Mukri'nin Sovyet yöneticilerinin oldukça etkisi altında kaldığı belirlendi. 

* Dr.Sami. Eski bir bakan olan Dr. Sami aynı zamanda Ulusal Cephe üyesi 

* Devrim Konseyi üye si Dr. Hasan Habibi. 

Diğer başkan adayları ise şöyledir: 


ABDÜLHASAN BENİ 
SADR 

Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı yapan ve halen Maliye Bakanı olan Abdülhaşan Beni Sadr, Fransa'da iktisat öğrenimi gördü ve doktora yaptı. 
43 yaşında olan Beni 
Sadr, 13 yıl yurt dışında kaldı. Bu süre içinde Şah rejimine karşı mücadele eden Beni Sadr, Fransa'- daki İranlı öğrenciler Örgütü başkanıydı ve "Bahteri Emruz' (Bugünkü Doğu) dergisini çıkarıyor du. 

Ülkenin ekonomik sorunlarını yakından bilmekle de tanınan Beni Sadr, çeşitli konularda kitaplar yazdı. Bu kitaplardan bazıları, Vahdet-i İktisat (İktisadi Birlik) İmamet, Muvazeneha (Denge), Tezat ve Tenakuz'dur. 

Aynı zamanda Ulusal Cephe'nin bir kanadında yer alan Beni Sadr, başkanlık seçimlerinde birçok siyasi grup ve çevre tarafından destekleniyor. 
Ulusal Cephe Merkez Komitesi üyesi ve Azerbaycan Eyaleti temsilcisi Ayetullah Engeci, Ayetullah Homeyni'nin oğlu Ahmet Homeyni, Homey ni'nin torunu Seyit Hüseyin, Kum kenti medrese- si, Ayetullah Pesendidi, İran Komünist Partisi (eski İnkilab-i Tudeh). Tahran Pazarı'nın büyük bir kesimi, ülkede geniş bir çoğunluğu oluştururan Homeyni yanlıları Beni Sadr'ı destekliyor. 

Devrim Konseyi üyesi olan Beni Sadr, "İnkilab-i İslami" gazetesinin Müdürü ve imtiyaz sahibi. 

Özellikle Celladdin Farsi'nin adaylıktan çekilmesi üzerine başkan seçilme ihtimali artan Beni Sadr, Üçüncü Dünya ülkeleriyle birliği, Batılı ülkelerle eşit temelde ilişkileri savunuyor. Beni Sadr, İran'ın düşmanları- nın ABD ve SSCB oldu- 


gunu belirtiyor ve kimi zaman verdiği demeçler- de, diplomatik formüller-- den uzak bir şekilde hegemonyacılığa karşı çıkıyor. 


AHMET MEDENİ 

Deniz Kuvvetleri eski Komutanı ve Kuzistan Eyaleti eski Valisi Amiral Ahmet Medeni, ABD'de askeri eğitim gördü. Kendi devresindeki askerler arasında üstün bir başarı gösterdiği (O söyleniyor. 
Devrik Şah zamanında belli ölçülerde muhalefet yürüten Medeni, daha sonra "kızağa çekilmiş-ME ; 

Şubat (O Devriminden sonra, Devrim Konseyi tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 


DARİUS FORUHAR 

Darius Foruhar, Hizb-i Millet-i İran (İran Millet Partisi) Başkanıdır ve Ulusal Cephe içinde yer almaktadır. — | 

Petrolleri millileştiren Musaddık zamanında önemli görevler alan Foruhar, devrik Şah rejimine karşı mücadele etmekten 
26 kez hapse atıldı. 

52 yaşında ve Kürt kö 
kenli olan Foruhar, Mehdi Bazergan hükümeti zamanında Çalışma Bakanıydı ve Kürt sorununun çözümü için çaba sarfetti. Halen bu görevi yürüten Foruhar, , milli bir ekonomiyi savunuyop Ulusal Cephe ve Kürtler tarafından destekleniyor. 


SADIK KUTBZADE 

Halen Dışişleri Bakanı- olan Sadık Kutbzade, öğrenimini dışarda yaptı. 
Bu sırada kendisini Mehdi Bezargan ve müteveffa Ayetullah Telagi'nin kurduğu Nehzet-i Azadi Íran ( İran Özgürlük Hareketi) üyesi olarak tanıttı. 

Ayetullah Homeyni ile geçen şubatta İran'a dönen Kutbzade, Radyo-TV Başkanlığı yaptı. Dev rim Konseyi üyesi olan Kutbzade'nin görevde bulunduğu sırada yaptığı uygulamalardan memnun olmayanların çoğunlukta olduğu ileri sürülüyor. 
Ayrca bazı İran siyasi çevreleri, Tahran ABD Elçiliğindeki işgalci öğrencilerle (o Kuthzade'nin ilişkisi olduğunu öne sürüyorlar. 


"Erkmen, İslam Konferansına katılmak üzere İslamabad'a gidiyor 


©iran konferansa katılmayacağını açıkladı 


ANKARA 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, İslam Ül- 


Kahire” de İsrail Büyükelçiliği açılıyor 


TEL AVIV(AP) 
Salı günü Mısır'a giden 


İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman, Mısır Devlet Başkanı Enver 


Sedat ile Kahire'de yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu ele aldılar. 


Yapılan açıklamada, Kahire'deki İsrail Büyükelçiliğinin, 26 Ocak Pazar günü Kahire'nin 


Hilton Otelinde göreve başlayacağı belirtildi. İsrail'in Kahire Büyükelçiliğine atanan Eliyanu Ben-Lisser bina bulununcaya kadar Hilton Otelinde çalışacaklarını söyledi. 


Bu arada Enver Sedat ve Weizman'ın Mısır Savunma Bakanı Kemal Hasan Ali'nin de hazır bulunduğu bir görüşme yaptıkları ve Afganistan, Pakistan ve Ortadoğu sorunlarını ele aldıkları bildirildi. Ancak görüşmeden sonra basına ayrıntılı bilgi verilmedi. 


keleri Dışişleri Bakanları Konferansının Sovyetler Birliği'nin (o Afganistan'a müdahalesini görüşmek amacıyla yapılacak olağanüstü toplantısına katılmak üzere 25 Ocak Cuma günü Pakistan'ın baş- 
«kenti İslamabad'a gidecek. 

26 Ocakta İslamabad" 
da başlayacak olan konferansa şimdiye kadar konferans üyesi 42 ülke- den 34'ünün katılmak üzere başvurduğu bildirildi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade konferansın, cumartesi günü başlaması halinde, İran'ın konferansa katılmayacağını açıkladı. 


DENKTAŞ BUGÜN 
GİDİYOR 

Öte yandan Kıbrıs 
Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, Islam Konferansı Sekretaryasının özel davetlisi olarak, İslam ülkeleri dışişleri bakanları olağanüstü toplantısına katılmak üzere, bugün İslamabad'a gidiyor. 

Denktaş basın mensuplarına konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "İslam dünyasının herhangi bir yerinden gelecek böyle bir yardım talebine kulaklarımızı tıkayamayız. Konferansa iyiniyetle ve bir an evvel kardeş Afganistan'a barış gelmesi dileği ve ümidi ile gidiyorum. 


| 


© Hava-İş Başkanı, “THY” nin iktidar 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-4 Ocak 196). 


Bakanlai *-urulu ertelemezse önümüzdeki çarşamba THY işyeı .erinde grev başlayacak 


imi 


Hava-İş, THY Genel 


çağırdı 


partilerinin militanları tarafından işgal edilmesine karşı 

kavgamızı sürdüreceğiz” 

dedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
, Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikasının THY işyerlerinde aldığı ve 6 bin civarında üyesini kapsayan grev kararı ile ilgili olarak sendikanın Genel Başkanı İbrahim Öztürk ile bir görüşme yaptık. 
THY işyerlerinde 8. dönem toplusözleşme gö- 


Ea k: „ad 


İşten çıkarılan 14 THY personeli önceki gün sendika binasında Hava-İş Genel Başkanı İbrahim Öztürk 


üdürünü istifaya 


© işten çıkartılan 14 personel yeniden görevlerine dönene kadar toplu sözleşme 


imzalanmayacak 


rüşmeleri 1 Ekim 1979 
tarihinde başlamış ve Ankara'da yapılan son toplantıda da anlaşma sağlanamayınca grev kararı alınmıştı. 145 esas 6 
geçici maddeyi kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde 102 maddede anlaşma Oo sağlanamamıştı. 
Uyuşmazlık konuları da- 


e 


Başkanlığında bir toplantı yaparak durumu değerlendirdiler ve işten çıkarmalara karşı izlenecek siyaseti 


tartıştılar. 


THY işyerlerinde vemek boykotu başarıyla uygulandı 


© Boykota 4 bin civarında THY personeli katıldı 


İSTANBUL(ÖZEL) O özel THY yeni yönetiminin geçen 

hafta içinde mühendis ve teknik kadrodan 14 kişiyi işten çıkartmasını protesto için Hava-İş Sendikası üyeleri dün İstanbul'daki THY işyerlerinde yemek boykotu uygulaması yaptılar. 

THY'nin Genel Müdürlük, Gümüşsuyu ve Yeşilköy isverleri ile Ankara ve İzmir Bürolarında a uygulanan yemek boykotuna yaklaşık 
1 bin civarında THY personeli katildi. Bütün çalışanların eksiksiz katılmasıyla başarılı bir şekilde uygulanan yemek boykotu sırasında herhangi bir kargaşalığın çıkmamasına 


nan ve 


misti. 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
ME 
14 kişinin işten atılması protesto edildi | 
| 

| 

| 

| 

| 


bır önemin verilmesi dikkat çekti. Yeşilköy'de Teknik Müdürlük önünde toplanan THY çalışanları yemekhaneye girmeyerek bir süre işyerinin dışında topluca yürüdüler ve daha sonra dağıldılar 


Bilindiği gıbı Ar azınuk nuküme* ti tarafından THY yönetimine ata- 
1 Ocak 1980'den itibaren 
göreve başlayan yeni yönetimin ilk yaptığı icraatlardan biri THY'de çeşitli görevlerde çalışan 14 kişinin işaktini feshetmek olmuştu ve bu uygulama THY çalışanları arasında yaygın hir hoşnutsuzluğa yol aç- 


PE Ye Şİİ Mr 


DİSK yöneticilerinin cezaları artırıldı 


ISTANBUL(AA) 

1 Mayıs 1979 öncesi 
yaptıkları yazılı açıklamalarla "halkı kanunsuz toplantı yapmaya tahrik ve teşvik ettikleri" gerekçesiyle bir süre önce İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından yedi ile sekiz gün arasında hapis cezasına: çarptırılan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile yedi DİSK yöneticisi hakkın- daki kararın Askeri Yargıtayca bozulması üzerine dün yeniden yapılan yargılamada, verilen cezalar birer misli artırıldı. 

Dün yapılan yargılamada mahkeme, sanıklar- 
dan Fehmi Işıklar'ın 16 
gün, DİSK Genel Başkanı ile altı sendika yöneticisinin 14'er gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 


Tekel Genel Müdürü bu sabah işbaşı yapmayan işçilerin işten çıkartılacaklarını açıkladı 


İSTANBUL(AA) 

Tekel Genel Müdürü Orhan Özet, İstanbul' da Tekel işyerlerinde direnişte olan işçilere bir çağrı yaparak, bütün işçilerin bugün sabahtan 


itibaren işbaşı yapmalarını istedi ve işbaşı yapmayanların iş akitlerinin feshedileceğini açıkladı. 


Direnişi yasa dışı olarak niteleyen Orhan Özet, tavırlarının gayet açık ve sade olduğunu belirterek, işbaşı yapmayan işçilerin işlerine son vermek zorunda kalacaklarını söyledi. 

Öte yandan Tekel direnişi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Türk-İş 1. Bölge Başkanı İsmail Topkar da, Tekel işyerlerinde toplusözleşmenin Tek Gıda-İş Sendikası tarafından 22 aydır imzalanmadığı yolundaki iddialar üzerinde durdu. 

Son yıllarda Yargıtay'ın 275 sayılı yasa üzerinde içtihad değiştirdiğini, bununla bir işko lunda işkolu sözleşmesi mevcutken aynı işkolunda işyeri için ikinci bir toplusözleşmenin imzalanmasının mümkün olmadığını öne süren Topkar "Türk-İş üyesi Tek Gıda-İş Sendikası Yargıtay'ın bu kararı karşısında hassas davran- 


. mış, işçileri Tekel camiasında kanunsuz bir gre- 


ve itmek istememiştir" dedi. 


greve çıkacak İZMİR(THA) 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir Bölge Temsilcisi Zeki Merdol, İzmir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünde her bir işçinin toplusözleşmesinden doğan 30 bin lira alacağı bulunduğunu açıkladı, Bu paranın, kısa sürede ödenmemesi halinde en geç 
1 Şubatta 8 bin işçi ile 
hak grevine gideceklerini bildirdi. 

, Merdol geçen yıl 8 gün. 
lük grevden sonra bagıtladıkları toplu iş sözleşmesinden doğan yaklaşık 240 milyon lira civarındaki farkın bugüne kadar işçilere ödenmediğini belirtti. 


Bunun tek sorumlusunun İhsan Alyanak olduğunu öne siren Merdol, Otobüs ve Havagazı zamlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığını hatırlatarak "Artık Belediye Başkanı karşımıza param yok diye çıkamayacaktır" dedi. 


Uzlaştırma Kurulunda büyük bir olasılıkla grev kararı çıkacağını belirten Merdol, Genel-İş üyelerinin 15 Şubata kadar greve hazır olmasını istedi. 


Mehdi Zana, 
Genel-İş ve 
Diyarbakır Bölge 


Çalışmayı mahkemeye verdi 


DİYARBAKIR (AA) Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana Genel-İş Sendikası ile Bölge Çalışma Müdürlüğünü hizmetlerin yol açtıkları ve Belediyenin zarara uğramasına neden oldukları gerekçesiyle Mahkemeye verdi. 

Zana Asliye Hukuk Mahkemesinin, grevin kanunsuz olduğunu sapta-” masından sonra tüm işçilerin iş aktini feshetme yetkisini kazandığını da belirterek "Fakat biz işçileri cezalandırma yoluna gitmeyeceğiz. Ancak işçileri kanunsuz greve teşvik eden sendika yöneticileri hakkında yasal işlem yapmamız da tabiidir" dedi. 


Hava-İş Genel Başkanı İbrahim Öztürk 14 THY 


personelinin işten çıkarılmasını politik bir uygu- 


lama olarak niteledi. 


ha ziyade işgüvenliği, çalışma düzeni ve ücretlerle ilgili maddeleri kapsıyordu. İbrahim Öztürk, grev kararına yol açan gelişmeleri şöyle açıkladı: İŞTEN ATILANLAR 
GERİ DÖNMEZSE 
"Günün koşullarına uyan ve enflasyonist gidişe göre uygun bir düzeyde belirlenmesini istediğimiz ücret taleplerimiz kabul edilmeden, toplusözleşmenin bağıtlanması mümkün değildir. Fakat bizim mücadelemiz sadece ekonomik taleplerimizle sınırlı değildir. Aynı zamanda THY'de yok edilmek istenen görev ve işgüvenliğ inin yeniden tesis edilmesinin mücadelesini veriyoruz. Ve bunu ekonomik kazanımlardan daha önemli buluyoruz bugün. Bu bakımdan hiç bir gerekçe gösterilme- den atılan 14 Hava-İş üyesinin görevlerine iade edilmesine kadar mücadelemiz sürecektir ve 8. 
dönem toplu iş sözleşmesi bağıtlanmayacaktır. 
THY "OCAK—BUCAK" OLMAYACAK 
“Ayrıca yürürlükteki 
7. dönem toplusözleşmenin altında imzası bulunan üst yönetime de gü venimiz sarsılmıştır Emeğe ve THY'ye saygın olan bir yönetimi buluncaya kadar mücadele edeceğiz. THY 45 milyonun malı olup çalışanlar ve onun yasal temsilcisi olan Hava-İş'e emanet edil- 


, miştir... Bu yüzden Hava- 


yollarının iktidar partilerinin militanları tarafından işgal edilmesine veya "'ocağı-bucağı" hali- ne getirilmesine karşı kavgamizı (o sürdüreceğiz. 
Kendisini AP'nin getirdiğini söyleyen Genel Müdür Ertuğrul Alper'in AP' lilere hizmet edeceğini açıklamasını ve istediklerini yapacağını, gerekirse boş bütün kadroları dolduracağını ve yine gerekirse 14 kişi gibi daha birçok insanı gerekçesiz işten atabileceğini söylemesini şiddetle kınıyoruz ve THY'nin ve çalışanların geleceği bakı- 


mından istifasını istiyoruz." 

Hava-İş Genel Başkanı İbrahim Öztürk, THY işyerinde geçen yıl kurulan Uç-Sen Sendikası ile ilgili bir yetki ihtilafları- nın olup olmadığı şeklindeki bir sorumuza da şöyle cevap verdi: 


"Uç-Sen yetki alama" 


dı. Bölge Çalışma Müdürlüğünde bu konuda işyerinin tanımı çalışmaları halen sürüyor, Fakat şu- 


nu özellikle belirtmek is-, 


terim ki, Uç-Sen üyesi olan Kaptan Pilot Gülcan Dinçkur'un da THY üst yönetiminde olması ve atılmaları onaylaması dikkat çekicidir. Bu olay atılmaların, THY üst yönetimi ile Uç-Sen yönetiminin kapalı kapılar ardında hazırladıkları bir tezgahın ürünü olduğunu göstermektedir." 
3 DERECEDE 

GÖREV YAPANLAR 

Son olarak THY işyerlerinde çalışanların yakıtsızlık nedeniyle soğukta çalışmak zorunda kaldıklarını ve bunun da çeşitli şikayetlere yol açtığını 


belirttik. İbrahim Öztürk bu konuda da şunları söyledi: 


"Şu anda Hava-İş üyeleri, 3 derece sıcaklıkta görevlerini o sürdürmeye çalışıyorlar. Konu Bölge Çalışma İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine intikal ettirilmiştir. Çalışma koşullarına uymayan bu işyerlerini çalışılır hale getirmek durumunda bulunan yöneticiler ya bu görevlerini yaparlar veya çalışanlar bunun da yasal önlemini alacaklardır." 

Öte yandan öğrenildiğine göre oHava-İş'in THY'de almış olduğu grev kararı dün noter kanalıyla işverene bildirilmiş bulunuyor. Eğer grev Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmezse, yasal olarak gereken 6 günlük bekleme süresinin sonunda yani önümüzdeki çarşamba günü greve çıkılacak. 
Bu arada THY Genel Müdürü Ertuğrul Alper'in de Ankara'ya gittiği öğrenildi. 


yüzde 90'ını yeraltı 


maden işçileri oluşturuyor 


ANKARA (THA) 

Geçtiğimiz 39 yıl içerisindemeydana gelen iş kazalarında 3050 kişinin öldüğü ve 253.618 
kişinin de yaralandığı belirlendi. 

Çalışma Bakanlığı işçi ve işveren konfederasyonları yetkililerinden alınan bilgilere göre, 
3050 ölümden 2748'i yer altında, 302'si yer 
üstünde meydana gelen kazalardan oluşuyor. 
Buna göre, yeraltında meydana gelen kazalarda ölenlerin oranı yüzde 89.9'a ulaşıyor. 

İşçi konfederasyonları yetkilileri, çalışma koşullarının çok ağır olduğunu, kazaları önlemek için gerekli önlemlerin alınmadığını ve ieri teknolojinin uygulanmadığını belirterek işkazalarının meydana gelmesindeki nedenleri şöyle sıraladılar : 

"Üretimin yapıldığı yerde makinalaşma bulunmamakta, en ilkel araçlarla üretim yapıl- 


maktadır. Fazla üretim için işçi zorlanmaktadır. 


Göçükler, grizu patlamaları ve gaz zehirlenmelerien çok görülen iş kazalarıdır. 


ELLER 


AYŞE 


Bir öykü doğuyor 


Benim öykümün başlangıcı, yurdumuzun gü zel yörelerinden birinde, Toroslarda başlar. 
Annemle babam bu ulu dağların koyağında bir köyde yaşayan iki ırgatmışlar. Annem babama gönül düşürmüş, babam da annemi kaçırmış. 

Aslında öyle toylar kurup kurbanlı, kınalı, tel duvaklı töre düğünü falan yapamamışlar. O yörede insanlar öylesine yoksulmuşlar ki, gönüllerinin bütün özlemi ve törelerine olan bütün bağlılıklarına rağmen, şenlikli düğünler kuramazlarmış. Ucuz oluyor diye, aileleri kendi aralarında anlaşır, gençlerin birbirine kaçmasına ses çıkarmazlarmış, Kaçtıktan sonra, gider, nikahlanırlarmış. İnsanlar böyledir işle, birbirlerini sevseler de, ana baba olabilmek ve birbirlerini daha çok sevebilmek için, pullar mühürler, ilgili ilgisiz bir sürü insanın izni gerekiyor. 


Yoksulluktan birbirlerine kaçmayı uygun gören anamla babam, bir gece kendilerini yollara vurmuşlar, Annem giysisini , tarağını, kendi işlediği nakışlarını almış. Olanca sevgisini de vu bohçadakilere katıp, kendini bekleyen babamın yanına gidivermiş, Güzel annem, yiğit annem... 

Komşu köye yürüyerek geçmişler. Orda sade bir törenle evlenmişler. Köylü onları bir haf- 


ta konuk olarak ağırlamış Yedirmiş, içirmiş, atalık etmiş. Annem derdi ki; 

— O bir hafta, ömrümün en güzel günleriydi. 
cünkü, ekmeğin derdini ve akşam ateşe konacak tencereyi düşünmedim. Hiç bir şeyi düşünmedi, o bir hafta... Bir çıban çıkarmaya da, ölmeye de, yaşamaya da hakkı olmayan yoksulun mutlusu oldum. a 

O bunları deyince, babam başını önüne eğerdi... 

Neyse, işte, bu güzel ve sade olaydan sonra ben olmuşum. Nasıl mı? Şimdi büyükler, benim bunları bilmemin mümkünsüz olduğunu söyleyeceklerdir size, p 

Siz hiç çiçekten meyve oluşunu gözlerinizle gördünüz mü? Tırtıl kelebek olurken, kozasının içinde neler olur biter, bilir misiniz? Hayır, degil mi? Bilinmez, çünkü doğanın gizidir bu.Ama, nasıl meyveye dönüştüğünü, çiçeğe, nasıl rengarenk bir kelebek olduğunu tırtıla sorarsanız , bu sırrın öyküsünü, çiçek de, tırtıl da bir güzel anlatacaktır size. 

Dünyaya geliş serüvenimi ben de oldukça açik hatırlıyorum. Biraz uzak, biraz sisli, ama, tüm büyüsü ve yedi rengi üstünde bu serüvenin... 


(Devamı var) 


İLAN 


İSTANBUL YEDİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Dosya No: 1977/639 


Davalılar: 1 — Kemal Topal İskenderpaşa Mah, Muhtar hüsnü Sokak No: 10 Fatıh İst 
2 — Mehmet Aras İzzetpaşa Okul arkası Fırın 
karşısı No: 32 Şişli-ist Davacı Emine Bahtiyar tarafından davalılar aleyhine ikame olunan dava sonunda mahkememizin 9.11. 
1979 tarih 1977/639 Esas 1979/601 karar sayılı ilamı 
ile dava Sabit, görülerek 30.000 lira maddi ve 20.000 
hra maneviki ceman 50.000 liranın 4691 lira mahkeme, masrafı ve 5.000 lira vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. 
Davalılara daha önce dava dilekçesi ve giyap kararı ilanen tebliğ edilmiş olmakla iş bu karar özetinin ilanın- dan itibaren süresi içinde temyiz edilmediği takdirde Kararın kesinleşeceği kararın davalılara tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur, 11.1.1980 
Hakim: 3108 
Pasın:(490-0094) 


öyküler 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


YAYINLARI Hamam Sokak, No, 4, Cağaloğlu 


TERZİ LEVAZIMATI ALINACAKTIR 


muzaffer hacıhasanoğlu 


i Genel Dağitim: FUR- VA 
35 lira avomur ana 


N 


1) Müessesemizin ihtiyacı olan omuz vatkası, vizolin; fitil pamuk pantolon kemer telası, yapışkan bez tela; dokuma beden etiketi, 


sümerbank karton 


etiket, kumaş tanıtma 


kartı, ceket düğmesi, iplik, göğüs kıl telası fermuar, pantolon kancası, elbise askısı, satın 


alınacaktır, 


2) Gerekli bilgi ve şartnameler müessesemiz- 


den temin edilebilir. 


3) Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi 


değildir. > 


4) Kapalı zarf teklif verme günü 29.1.1980 


günü saat 15.00'e kadardır. 


SÜMERBANK DEFTERDAR YÜNLÜ SANAYİ MÜESSESESİ 

T.L.F: 23 32 50 

(Basın: 10397-0091) 


Bütün yurttaşlarımızı 


1. Genel Kongremize çağırıyoruz 
25-26-27 Ocak 1980 


25 Ocak (cuma) 9.00-20.00 


Kongre çalışmaları Derya Sineması 


Necatibey Cad. 57 Demirtepe -Ankara 


26 Ocak (cumartesi) 9.00-20.00 
21 Ocak (pazar) 4 3.22.00 

17.00-22.00 
Konuk sanatçılar: 


Aşık Daimi 
Muharrem Akkuş 
Müslüm Sümbül ismail Nar 
Nedret 


Kongre çalışmaları Derya Sineması Kongre Çalışmaları Seçimler KAPANIŞ Atatürk Kapalı Spor Salonu 


Ali Ekber Çiçek 
Muhlis Akarsu 
Devrani 

Abuzer Karakoç 


Halk Oyunları ve Koro 


Ankara semtlerine dönüş için Belediye otobüsü sağlanmıştır 


Giriş serbesttir 


24 Ocak 1980 


Parlamento dıs 


Erkmen: Rusya, Afganistan d bir an önce çekilmelidir 


ANKARA (ÖZEL) 
TEMM 'nin dünkü ortak toplantısında, dünya ve bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak hükümetin görüşlerini açıklayan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, Afganistan'ın Rusya tarafından işgalini kınayarak, bütün yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilmesini istedi. Erkmen, ABD ile parafe edilen Ortak Savunma | İşbirliği Anlaşması konusunda da meclislere bilgi vererek, üslerin sadece NATO'nun amaçları ile sınırlı olarak ve Türkiye hükümetinin onayı ile kullanılabileceğini bildirdi. 

CHP adına eski Savun ma ve Dışişleri Bakanı Bursa Milletvekili Hasan Esat Işık, AP adına İstanbul Milletvekili Celal Yardımcı, MSP adına Genel Başkan ve Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, MHP adına Konya Milletvekili Agah Oktay Güner, Milli Birlik Grubu adına Tabii Senatör Suphi Gürsoytrak ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler adına Metin Toker' in görüşlerini açıkladığı toplantıda Gürsoytrak dışında kalan bütün üyeler, Rusya'nın (o Afganistan'ı işgal etmesine karşı çıkarak bunun bölgedeki durumu daha hassas hale getirdiğini söylediler, 

TBMM'de yapılan görüşmelerin geniş bir özeti dün gece TV'de de yayınlandı. 


BAKANIN SUNUŞ KONUŞMASI 


Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, dün saat 15.00'de toplanan Senato ve Millet Meclisi Genel Kurullarının birleşik toplantısında dış politika konusunda hükümet adına bir sunuş konuşması yaptı. Erkmen, 27 sayfalık konuşmasında Afganistan olayları, İran'da durum, İran'la ilişkilerimiz, ABD ile ilişkiler, Savunma İşbirliği Anlaşması, Kıbrıs meselesi ve Yunanistan'la ilişkiler, de- 


tant ve Doğu-Batı ilişki- . 


leri, uluslararası ekonomik ilişkilerimiz üzerinde durdu. 

Dışişleri Bakanı Erkmen, konuşmasında, iki süper devlet arasında yeniden gerginliğin başladığına işaret ederek, "Helsinki Nihai Senedine bağlanan umutlar ve emeller yeniden, tatlı hayaller alemine intikal edecek gibi görünüyor. Bütün bu gelişmelere sebep olan olaylar, veya olayların sebep olduğu gelişmeler, Yakın ve Ortadoğu bölgelerinde, kıtamızda, coğrafyamızda, sınırlarımız civarında cereyan ediyor' dedi. 

Türkiye'nin milletletarası ilişkiler alanında her zaman önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Dışişleri Bakanı bir kısım yorumcuların, Türkiye' nin son olaylar nedeniyle önem kazandığını ifade ettiklerini söyledi. 


AFGANİSTAN 
OLAYI 


, Uzun uzadıya Rusya' nın Afganistan'ı işgali üzerinde de duran Hayrettin Erkmen, Rus askerlerinin başkent Kabil'de duruma hakim olmasın- dan sonra ülkenin önemli şehirlerinin ve anayolları- nın Sovyet birliklerince kontrol altına alındığını, halen Afganistan'da 70- 
75 bin civarında Sovyet 
askeri bulunduğunu söyledi. 


Dışişleri Bakanı, Sovyetlerin, 78 tarihli Afgan Sovyet Dostluk Anlaşmasının 4,maddesine dayanarak, Afgan hükümetinin kendilerinden yardım istemesi üzerine Afganistan'a kuvvet yolladıklarını,bu "'yardım''ın da esasen Birleşmiş Milletler Yasasının 51.maddesine uygun olduğunu ileri sürdüklerini belirtti. Erkmen şöyle devam etti: Kanaatimize göre, olayların cersyan tarzı, Amin yönetiminin bir müdahale 


sonucu ortadan kaldırılmış olduğu hususunda şüphe bırakmamaktadır. 
Amin'in Sovyetlere çağrıda bulunduğu farzedilse dahi, müdahale sonucunda eski rejimin, tasfiye edilmesi muacehesinde yukarıdaki jizah inandırıcı görünmemektedir. Öte yandan, bu müdahaleyi Birleşmiş Milletler Yasasının 51.maddesi çercevesine sığdırmaya da düşüncemizce irakan yoktur. 
Bu görüşlerimiz, konuya ilişkin açıklama vesilesi ile Sovyet tarafına açıkça anlatılmıştır." 

Erkmen, Rusya'nın Af ganistan'a müdahalesinin sadece bölge istikrarını bozucu bir nitelik göstermekle kalmayıp, dünya stratejik dengesini büyük ölçüde etkileyebilecek bir olay niteliği kazandığını da belirtti. Erkmen: “Hükümet bildirisinde de açıkladığımız gibi Türk ulusu, müdahaleyi, büyük üzüntü ile karşılamıştır. 
Afganistan'daki yabancı kuvvetlerin bir an önce çekilmesi en içten dileğimizdir. Bölge ülkelerinin ve bu arada dost ve kardeş Pakistan'ın Afgan olayları karşısında duymuş olabileceği endişeleri tamamen paylaşıyoruz" dedi. 


İRAN 


Erkmen, komşu İran' 
da cereyan eden devrimi İran halkının bir işi ola- 
.rak, değerlendirdiklerini İran'la ilişkilerimizi karşılıklı olarak içişlerine karışmama, karşılıklı menfaat, toprak ve ülke bütünlüğüne saygı esaslarına bağlı olarak geliştireceklerini belirtti. Erkmen, "İran'ın toprak bütünlüğünün muhafazası- nın sadece bölge değil, tüm dünya barışı için büyük önem taşıdığını yüksek huzurunuzda söylemeyi görev telakki ediyorum" dedi. 


Dışişleri Bâkanı, 'Lahran'daki ABD Büyükelçiliği olayının bütün bölgede istenmeyen gelişmelere yol açabilecek nitelik kazanmadan, tatminkar bir sonuca bağlanmasını istediklerini, öte yandansorunun halliiçin ekonomik müeyyide uygulanmasının da çözüme katkıda bulunmayacağı inancında olduklarını belirtti 

TÜRK-ABD SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASI 
Dışişleri Bakanı, Şu- 

1975'de Türkiye'ye silah ambargosu konulmasıyla başlayan gelişmeleri de uzun uzadıya anlattığı konuşmasında, 1979'da başlayan Savunma İşbirliği Anlaşması müzakereleri konusunda şunları söyledi: "Anlaşmada NATO amaçları dışında hiç bir husus yoktur. Anlaşmanın beşinci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde yürütülecek ortak savunma tedbirlerine ABD'nin katılmasına izin verilmektedir. Aynı maddede bu işbirliğinin NATO sorum lulukları sınırlı olduğu da hükme bağlanmaktadır." 
Erkmen, söz konusu tesislerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin tesisleri olduğunu ve Türk komutanları komutası altında olduklarını sözlerine ekledi. 

KIBRIS-YUNANİSTAN 

Erkmen Kıbrıs konusunda Rum tarafının, çözümü güçleştirecek bir tutum içinde olduğunu ileri sürerek, bugüne kadar ki gelişmeleri anlattı. 

Türkiye-Yunanistan i- 


bat 


lişkilerine de değinen Erkmen, Yunanistan'ın NATO askeri kanadına 


dönmesine karşı olmadıklarını, aksine bunda yarar -gördüklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, Karamanlis'in iki ülke arasındaki ilişkilerin düzgün gitmemesinde Türkiye' nin tutumunu neden olarak göstermesi karşısında üzüntü duyduklarını da söyledi. 
"AFGANİSTAN'IN 
İŞGALİ DETANTA DARBEDİR" 
Hayrettin Erkmen son 
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© Gürsoytrak detantı savunurkei, Dışişleri Bakanı bunun artık hayal olduğunu söyledi 


© Toker:”Türkiye”ye dünya önünde kararlı bir ülke görünümü kazandırmak zorundayız” 


gelişmeler karşısında meselelere sadece bölge olayları olarak bakmamak gerektiğini, bunun dünya dengesi, Doğu-Batı ilişkileri açısından büyük öneme haiz olduğunu belirtti. Erkmen Türkiye' nın baştan beri detantın bölünmezliği ilkesini savunduğunu, ancak Afgan işgalinin dünya açısından detanta bir darbe indirdiğini söyledi. 


AET VE OECD İLE İLİŞKİLER 


Dışişleri Bakanı konuşmasının daha sonraki bölümünde Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri üzerinde durdu. Erkmen, gerek AET gerekse 
OECD ülkeleriyle sürdürülecek ekonomik yardım ve ilişkilerde hükümetlerininolumlu bir tutum içinde bulunduğunu belirtti. 


AGAH OKTAY 
GÜNER'İN 
KONUŞMASI 


Milliyetçi nareket Partisi Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Agah Oktay Güner, "Türkiye Cumhuriyeti öncelikle komşularıyla ve özellikle Sovyetler Birliği'yle karşılıklı dostluğa dayanan iyi münasebetler içinde bulunmayı değişmez bir politika kabul etmiştir'' dedi. 

Türkiye'nin 29 yıldan beri NATO ittifakına üye olduğunu, NATO'nun da bir savunma ittifakı olduğunu belirten Güner, 1945'lerden bu yana dış politikanın gelişimi üzerinde durdu. Güner şöyle dedi: 

''Bağlantısız blok üyesi olunması yolundaki propaganda ve gayretlerin gerçeklerden ne ölçü- 


de nasipsiz olduğunun delili Afganistan'ın işgali olayıdır." 


GÜRSOYTRAK'IN KONUŞMASI 


Milli Birlik Grubu adına dış politika konusunda görüş açıklayan Suphi Gürsoytrak, siper devletlerin nükleer den- 


geden dolayı birbirine karşı harekete geçmediklerini, aralârındaki 


mücadeleyi daha çok çeşitli bölgelerde bunalımlar yaratmak, bölgesel savaşlar çıkartmak şeklinde çözeceklerini söyledi. 


Gürsoytrak, Türkiye' nin ABD ile olan ilişkilerinin özellikle İran 


ve Afganistan olayların- dan sonra Türkiye'yi çok duyarlı bir noktaya getirdiğini savunarak, "Oysa Türk halkı komşularıyla iyi ve dostane ilişkilerin bozulmasını istememektedir. Görülüyor ki, bu olayda olduğu gibi bölgemizdeki Ameri- 


kan çıkarlarıyla ulusal çıkarlarımız birbiriyle çelişmektedir'' dedi. Ye- 


ni bir CENTO paktı oluşturulmak istendiğini de iddia eden Gürsoy+ trak“ > şöyle devam etti: 

“İran, Irak, Libya, Suudi Arabistan ve Sovyetler Birliği'nden olumlu koşullarla hampetrol ve yan ürünlerini al- 


mamıza rağmen, bölge-Mizdeki bu ilerici ülkelerle ilişkilerimiz bozu lursa durumumuz ne olur takdirlerinize sunariz." 

"İran olayları nedeniyle Amerika'yla ilişkilerimiz bu şekilde de- 


vam ederken, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a ister yardım, ister mtdahale şeklinde olsun iç işlerine karışılması veya karıştırılması ülkemizi daha karmaşık bir durumla karşı karşıya getir” miştir." 

Türkiye'nin hassas bir kuşak üzerinde bulunduğunu belirtmesine rağmen uluslararası plat- 


formlarda detantın desteklenmesine gayret sarfedilmesini isteyen Gürsoytrak konuşmasında TRT ve bazı basın mensuplarına çatarak şöyle dedi: 

“Ancak hemen üzülerek belirtelim ki, başta TRT olmak üzere bazı 


basın mensupları kıral- dan çok kıralcaı bir üslupla kamuoyunu 


yanıltıcı yönlendirici bir çaba içinde olmaktadırlar," 

Federal Almanya ve başka bazı Batı ülkelerinin ABD'ye rağmen Sovyetler Birliği ile ilişkileri düzeltme politikasından vazgeçmeyeceklerini açıkladıklarını da ileri süren Milli Birlik Grubu sözcüsü, “Geçenlerde TRT'de Amerikan kaynaklı Afganistan'ı tanıtan bir yayın yapıldı" şeklinde öy A 

Taraki rejimi sırasın- a Rusya ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandığını, Karmal hükümetinin de bu anlaşma gereğince Sovyetler Birliği'ni, rejimi ve iç ve dış tehlikelere karşı korumak için ülkesine davet ettiğini açıkladığını da söyleyen Gürsoy trak,buradan hareketle Türkiye ile ABD arasında 1959 tarihinde imzalanmış olan işbirliği anlaşmasının feshini istedi 
KONTENJAN GRUBU 

ADINA 
TOKER'İN 
KONUŞMASI 


Kontenjan Grubu adına konuşan Senatör Metin Toker de parlamento önünde hükümetin, dış olaylar ve dış politikası hakkında bilgi vermesini olumlu bulduklarını, böyle görüşmelerden pek çok asgari müşterek, ortak çizgi, dolayısıyla birlik ve beraberlik çıkabileceğini belirtti. 

Toker, "Fakat bu birlik ve beraberlik bir takım önlem tedbirlerinin, bazı hürriyet kısıcı kanunların geçirilmesi, uygulanması için değildir" dedi. Toker, paniğe kapılmaya gerek olmadığını, fakat her ihtimale karşı hazır olmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye için çıkarın “Maceraya hayır, güvenliğe evet" tutumu olduğunu açıkladı. Toker şöyle devam etti: 

"Bizim bölgemizdeki sıcak duruma kendiliğimizden bulaşmamız ihtimali yoktur. Bunda ne yararımız, ne çıkarımız vardır. Ne de buna bizi mecbur edecek sorumluluklarımız. Ancak ülkeler böyle hallerde dostları ve müttefikleri tarafından bulaştırılırlar. o Hasımları ise ona bulaşmaya kalkarlar. 
Birincilere karşı dürüst ama akıllı, uyanık, ihtiyatlı ve serinkanlı davranmak en iyi tutumdur, politikamızı biz kendimiz seçeriz. Tecavüz heveslisi hasımların ise ancak birlik ve beraberlik halinde, gerekirse vuruşmaya azimli ve kararlı, bunu başarıyla sürdürecek askeri güce sahip milletler önünde hevesleri kursaklarında kalır." 

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinin bu devletin Macaristan'a ve Çekoslovakya'ya müdahalesinin üstünde bir önem taşıdığını söyleyen senatör, "Sovyetler bir tek Rus askerinin Sovyetler Birliği sınırları dı- 


şında savaşmadığını iftiharla (o belirtirler, bilhassa Amerika Viet- 


nam'da iken bunu Amerika'lıların emperyalizminin, kendilerinin barışseverliklerinin delili olarak göstermekten hoşlanırıardı. Bugün Rus askerleri bağımaz, bağlantısız, Müslüman bir ülkede maz-. 


lum bir millete karşı harp etmektedir Ör mektedir, öldürmektedir. Kremlin bunu niçin, neden ve bu sırada göze aldı" dedi. Bu soruların muhtemel cevaplarının ne olabileceğini de gözden geçiren Toker, bunlardan her- 


birinin fena ve talihsiz 


gelişme halinde bir savaşa dönebileceğini a- 


çıkladı 


Krizin gerçek olduğunu, tehlikenin şişirilmediğini de belirten Toker, "Bu güzel görüşmelerin sonunda Türk parlamentosunun, başta iki büyüğ siyasal partinin, bütün siyasal partilerin, grupların ve bütün üyeleriyle Türkiye'ye dünya önünde birlik ve beraberlik halinde, kararlı bir ülke görünümü kazandırmaları Cumhurbaskanınca seçilen üyeler grubunun en içten dileğidir" dedi. 

CHP ADINA 
HASAN ESAT IŞIK 
CHP Grubu adına konuşan Bursa Senatörü Hasan Esat Işık da dünya siyasal durumunda, özellikle bölgemizde uluslararası siyasal dengeyi etkileyebilecek olaylar cereyan ettiğini belirtti. 

Türk-Amerikan İşbirliği Anlaşmasının yararlı ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin o savunmasında önemli olduğuna işaret eden Işık, "'Bir ülke kendi olanaklarıyla o güce sahip olamıyorsa, bu alanda başkalarıyla işbirliği yapması doğaldır. Fakat esas bir ülkenin kendi askeri gücüne kendi olanaklarıyla sahip olmasıdır" dedi. 

Savunma İşbirliği Anlaşması konusunda bakanın verdiği izahatı yeterli bulmadığını da söyleyen Işık, bu anlaşmanın parlamentoda da ay- 


rıntısıyla görüşülmesini istedi 
Yunan dostluğunun 


Türkiye için önemli olduğunu, fakat Yunanistan'n kıyılarımıza yakın adalara sahip olmasının Ege'de aşırı haklara sahip olmasına bir neden teşkil edemeyeceğini de savunan Işık, Kıbrıs konusunda da şunları söyledi: "Kıbrıs sorununu tamamen Türk-Yunan ilişkilerinin dışında tutmak mümkün değildir Barışı tehdit eden en önemli olayın ülkeler arasındaki büyük yaşam koşulları farklılıkları da olduğunu ileri süren CHP sözcüsü, Ortadoğu'daki endişe verici olayların kaynağı da burada aranmalıdır, Ortadoğu'da bugün göze çarpıcı olan Sovyet askerlerinin Afganistan'a girişidir, fakat geçerli bir değerlendirme için Ortadoğu bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ortadoğu'da üç sorun içiçe yaşar ve birbirlerini etkiler, a) Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar, b) İsrail'in bölgeye yerleşmesinin yarattığı kaçınılmaz sorunlar, c) Büyük devletlerin nüfuz rekabeti." 

Bölge anlaşmazlıkları- nın ne kadar az dış müdahale olursa o kadar çabuk çözüme götürülebileceğini belirten Işık, "'Büyük devletlerin birinden yardım sağlanmak istenirse sorunun çözümü kolaylaşmaz. Güçlüklere bir de büyük devletler arasındaki rekabetin doğurduğu zorluklar eklenir" dedi. 

Ortadoğu'nun petrol nedeniyle büyük devletlerin nüfuz rekabeti- nin hızlandığı alan haline geldiğini belirten Işık, ''Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesini bu gelişmeler içinde değer- 


lendirmemek mümkün değildir, Sovyet müdahalesi askeri harekata 


dönüşmeden evvel içten etkilemelerle, genel de- 


yimle sızmalar yoluyla olmuştur. Sovyet askeri müdahalesi yumuşama için bir talihsizliktir fakat bundan hemen soğuk savaş dönemine dönüldü teşhisine varmakta da acele etmemelidir" dedi. 
Türkiye'nin böyle bir duruma 'yassasiyet göstermemesinin mümkün olamayacağma işaret eden Işık, bütün müdahalenin muhakkak bize olduğu heyecanına kapınılmaması görüşünü ileri sürdü. 
ERBAKAN'IN 
KONUSMASI 
MSP Genel Başkanı dış politika konusunda iç politikadan ayrı düşü- 


gelişmeleri tartıştı 


M 


ABD ile yapılan anlaşmanın Meclisten geçirilmesini talep eden Erbakan, savaş sanayiinin ABD ile ortaklaşa kurulmasına karşı çıktı. 


GÜNEŞ'İN İTİRAZI 


Bu arada CHP Kocaeli Milletvekili Turan Güneş de yaptığı açıklamada, TBMM'de yapılan görüşmenin yöntemini eleştirdi. Güneş, bu görüşmede sırasıyla Dışişleri Bakanının ve gruplar adına sözcülerin ellerindeki metinleri okuyacağını, böylelikle de dış politika meselesinin kapanacağına işaret ederek, "Dost da düş- 


Kontenjan Grubu sözcüsü Metin Toker, Sovyetler Birliği'nin Afganisitan'a müdahalesinin bu ülkenin Macaristan ve Çekoslovakya'ya yaptığı müdahalenin çok üstünde bir önem ve anlam taşıdığına dikkat çekti. 


CHP adına Hasan Esat Işık, bölge 


yetli ve milli bir dış politü ise insan hakları ve fikir hürriyetine saygılı bir politika izlemesi gerektiğini sövledi. 


MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye'nin dışarda haysi- 
, içerde 


# ; gi í 


Uluslararası platformlarda detantın 


nülemeycceğini belirterek, kendi görüşlerin: göre Türkiye'nin bü 


sunun 


man da Türk parlamento- ne düşündüğünü ün anlamaz. Sadece parla- 


politikasının kendi gü. Mentomuzun vurdumcüyle kalkınmayı esas a- duymazlhığı kanıtlanmış olur'' dedi. 


lan, dışarda haysiyetli bir milli politika izleyen, içerde insan hakları. ve fi- 


Güneş, dünya barışı- 


deki 


© Muhalefet gruplarının :g 


birleştiği asgari müşterek Ecevit'e karşı olma 


© Ecevit'in 


önce Genel Sekreter 


yapmak istediği Alacakaptan'ı 


son dakikada saf dışı 


bırakıyor 


“Sol kanat” Rusya'dan 


esen rüzgarlardan etkilenenlerden 


”Der”li derneklerin havasını yansıtanlara 


çeşitli görüşlerden insanları içeriyor 


© Muhalefetin Genel 


Sekreter adayı Bakşık ise Ecevit'tengenelmesaj üzerine mücadeleden çekiliyor 


Genel Merkezin Olağanüstü Kurullaya gilme kararı muhalefeti fenersiz yakalamıştı. 

CHP'de Genel Merkezci olarak bilinen ve ortak özelliği, Ecevit' in her yaptığını "mevlam ne ey lerse güzel eyler" diye karşılamak olarak Lânımlanabilecek büyücek bir grup dışında kalanlar irili u faklı grup veya kümeler halinde toplanmıştı 

Bunların en büyüğü lopuz gru buydu. İyonü've karşı verilen mü öndelede Ecevit'in etrafinda top lman daha sonra nbul Millet vekili Ali Topuz'un Genel £ Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde geli sip güçleret bu grup, örgülçü ni teliğiyle CHP'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki” teşkilatlarma dal budak sarmayı başarmıştı, Olduk ça tutarlı ve disiphnli bir görünüm taşıyan bu grup, Topuz'un Ecevit tarafından Genel Yonetim Kurulu dışında bırakıldığı günden bu yana bütünlüğünü korumayı becermisli 

Topuz grubu Olağanüstü Kuru) tayia açıkça ortaya çıkılmasından, ayrı bir listeyle kurultaya katılın masından yanaydı, Genel Merkez le araların ìi fikir ayrılıklarını açıkça ortaya koyamasa bile, parti içi işleyişin daha demokratik ol masını, Genel Başkanın karşısında bir Parti Meclisi bulunmasını savu nuyordu. 


BAYKALCILAR VE "DER”Lİ DERNEKLERLE RUSYA'DAN ETKİLENENLER 

Diğer grubun başını ise Antal- ya Milletvekili eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal çekiyordu. Deniz Baykal, Ecevit" le mücadelede daha uzun vadeli hareket edilmesini, işin daha sağlam tutulmasını! istiyordu, O da meseleyi bir fikir ayrılığı biçiminde koymaktan yana değildi. Baykal" ın bir süre sonra yıpranacak Ecevit'in yerine Genel Başkan olmak için hazırlık yaptığı ,dikkatlen kaçmıyordu. 

Baykal grubu aşırı ihtiyatlı davranıyor, hemen ittifaklara girmekten kaçınıyor, ortamı yoklamayı daha doğru buluyordu. 

Turan Güneş gibi kendi başına hareket edenler ve bu ikisi dışında kalanlar ise kendilerini "'Sol Kanat” olarak adlandırıyorlardı.Kan- 


dilerinı en genel anlamda “solcu” olarak gören kişilerin oluşturduğu bu grup içinde Rusya'dan esen rüzgarlardan etkilenenlerden, çeşitli ”...Der"'li derneklerin havasını yansıtanlara, Türkiye'de oldukça köklü düzen değişikliği isteyenler- den, samimiyetle bağımsızlıktan vana olanlara kadar çok farklı görüşlerden kisiler toplanmıştı 


EVİT'E VE GENEL MERKEZE KARŞI OLMA” ASGARİ MÜŞTEREĞİ 

Aralarında hiç bir fikri birlik olmayan bu üç grup "Ecevit'e ve Genel Merkeze karşı olma!" asgari müşlereğinde birleşmek için yogun temaslara girişliler, Fikir pla nında birlik olmadığı için de kişiler meselesi hemen öne çıkı 

Ar a'da çeşitli bürolarda, yazıhanelerde yapılan toplantılar sonunda üç grup kurultayda orlak hareket Etmeyi kararlaşlırdılar Ama ortak hareket, ortak liste demekli. Ortak liste için ise, şu anda Genel Başkan doğrudan hedef avacağına göre, ortak bir Ge reter adayı saplamaları ge- 


du ol Kanat" ilk iş olarak Topuz'un Genel Sekreterliğine karşı 


çıkı, Bu Baykal'ın da hesabına geliyordu. Çünkü uzun vadede Genel Başkan olmayı düşünen bir kişinin başka birinin etrafında birleşilmesini kabul etmemesi akla yakın geliyordu 

O halde Genel Sekreter kim olacaktı? "Sol Kanat ' Baykal'ın en yakın yardımcılarından Amasya Milletvekili Erol Çevikçe'yi öne sürdü. Kendi aralarında "Onu kolay yeriz" dedikleri söyleniyordu. 
Ama Çevikçe'nin adı da yelerince toparlayıcı olmadı. İş dağılma AYARA vardı 
EYÜBOĞLU YENİ BİR ADAY 

BULUYOR: BAKŞIK 


İş bu noktaya gelince, gelişme leri uzaklan izlemek üzere İstan bul'a gitmiş olan Başbakan Yardımcısı, eski Genel Sekreterlerden Orhan Eyüboğlu devreye sokuldu 

Duygusal olarak Topuz grubu na yakın olan Eyüboğlu, üç grubu uzlaştırmak için görüşmelere baş ladı ve sonunda herkesin tereddüt süz evet dediği bir aday bulmayı 


anlaşmazlıklarında ne müdahale olursa, o kadar çabuk çözüme ulaşılabileceğini belirtti. 


sü ile bir bakanın ellerinkağıtları Y rindan ibaret kalıyor Bu di. 


kadar az 


okumala- 


Muhalefet 


başardı da, 

Bulunan aday İzmir Senatörü, eski Genel Sekreterlerden Şeref 
Bakşık'tı. Bakşık, Ecevit'in 12 
Martta İsmet Paşa ile "ters düşüp' Genel Sekreterlikten ayrılmasından sonra, bu göreve getirilmiş, çelebi, yumuşak huylu, herkesin sevip saydığı bir politikacıydı. 

Hemen İzmir'den Bakşık'la temas sağlandı. Bakşık prensip ola rak olumlu tutum aldı ve kurultaydan hemen bir gün önce Ankara'ya hareket etti. Ama yolda Bakşık'ın arabası kaza geçirecek, geciken Bakşık Ankara'ya geldiğin- de ise evinde Ecevit'in gönderdiği ricacılarla karşılaşacaktı. Ecevit, “Fırtınalı bir kurultaya gidiyoruz Bu fırtınada sizi karşımda görmek istemiyorum'' mesajını göndermişti. Bakşık Ecevit'in ricasını kırmadı, kurultay sabahı salona girdiğinde gazetecilerin eline tutuşturduğu kısacık bir açıklama ile zaten bu görevi hiç bir zaman kabul etmediğini belirterek, köşesine çe kiliverdi. 

Muhalefet, hem de kurultay sabahı dımdızlak ortada kalmıştı ECEVİT DE GENEL SEKRETER 

ARIYOR 


Muhalefet cephesinde bu keş mekeş sürerken, Genel Merkezde ise başka bir karışıklık vardı 

Genel Sekreter Mustafa Üstündağ, kurultaydan bir hafta kadar önce, partinin üst kademe yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda, Ecevit'e arlık bu görevden çekilmek istediğini bildirmişti. Ecevit ise buna karşı Çıkan hiç bir şey söylememişti 

Evevit, daha sonra Uğur Alacakaptan'ı çağırıp Genel Sekreterliği kabul etmesini isteyecekti. Alaca kaptan önce buna karşı çıktı. Artik yönetimde görev almak istemediğini, daha geçen kurultayda bunu belirttiğini, ancak Ecevit'in zorlamasıyla bunu kabul etliğini hatırlattı 

Ecevil kararlıydı. Alacakaptan bunun üzerine yerine Necdet U Zur'u önerdi. Uğur, CHP'nin en (eerübeli polilikacılarından biriydi ve o da Türkiye'nin içinde bulun duğu ortamdan çıkabilmesi için i ki büyük partinin işbirliğini savu 


desteklenmesine gayrel sarfedilmesini isteyen Milli Birlik Grubu Sözcüsü Suphi Gürsoytrak TRT ve basına çattı. 
ne gelen bu şansı kullan masını bilmediğini söyle 


konuşacaktır'' dedi Güneş bir soru useri- 


kir hürriyeti savunan bir "™ içinde bulunduğu bu: durum ızdırap verici, ib- Güneş tartışmanın ne kendisinin E politika ' ölması gerekti- palm Hi Ortadoğu'da rel verici bir manzara. Mecliste bu şekilde ele i mil Bere alir sišini söyledi. yani bizim mahallede" dır." alınmasının gerekçesi ola- geniş E i ile Kili d gelişen olaylara bütün Anayasal örgütlerin rak Meclis iç tüzüğünün yla El Si Sa Erbakan, Afganis ülkelerin parlamentoları- görevlerini yerine gelir- gösterildiğini beliriti ve mos EE ball a GU tan'a yapılan tecavüzü nin büyük önem verdiğini diğinden kuşku duyulan ''Bu anlayışla iç wizük Mağ pana: iri e mutlaka (o defetmeliyiz" o belirterek şunları söyledi: bir ortamda 'TBMM'nin Anayasanın üstüne çık- gu EY anyeng dedikten sonra Dışişleri 'lürkiye'nin kaderine sa- maktadır. Bu gibi sorun- o 29) adi, Bakanının İslam Ülkeleri "Buna karşılık bizim hip olduğunu kanıtla- ların konuşulması ve çö Güneş, bir başka soru Konferansında Afganis- oparlamentomuzun, bu masının önemine işaret zülmesi için TBMM'nin üzerine kendisinin elli“ tan'a asker gönderilmesi hayati sorunu konuştum eden Güneş, TBMM'nin olanağı yoksa, Türkiye’  birlerin önergesinde im- için teklifte bulunmasını demek için bulduğu yön- vatandaş gözünde itiba- de kimin olanağı vardır? o yası bulunmadığını da istedi. tem birkaç parti sözcü- rını yücelimek için önü: Biz konuşmazsak kim O belirtti 


nuyordu. 

Ecevit, bu öneri karşısında buruldu. Ama gene de ATacakaptan'a bir kez daha ısrar etti ve sonunda iknayı da başardı 

Ecevit Genel Sekreterini ve Genel Yönetim Kurulu Jistesini il başkanlarının listesi olarak sunmak isteğindeydi. Onun için An kara'da toplanacak olan il başkanlarına bunu kabul ettirebileceğini umuyordu 


İL BAŞKANLARI DABÖLÜNÜYOR 


Ama Ecevit'in bu hesabı tutmadı.. Bakşık'ın çekilmesiyle ortada kalan muhalefet bir yandan yeni bir liste oluşturmaya çalışırken, bir yandan da mümkün oldu ğu kadar çok il başkanına Ecevit'le yapacakları toplantıda görüşlerini savunmayı telkin ediyordu. 

Bu ortamda yapılan Genel Baş kanın il başkanlarıyla toplantısında ayrılık ortaya çıktı. 15 kadar il başkanı Ecevit'in listesini destekler bir tutum alırken, 30'a yakın il başkanı muhalefetin yanında ver alıyordu. 

Ecevit bunun üzerine kendisini destekleyen il başkanlarını Genel Merkezin listesini düzenlemekle görevlendirdi. CHP Genel Merke zinde geç saatlere kadar süren bir toplağdğıda havı aniden değişti. 
Anlatıldığına göre il başkanları Alacakaptan'ın Cenel Sekreterliğine karşı çıkıyor ve Üstündağ'dan tekrar bu görevi kabul etmesini isti yorlardı 

İş iyice karışmıştı, Ecevit'in isteği üzerine il başkanlarının böyle bir tutum aldığı ileri sürülüyordu 

Sonunda 15 il başkanının listesi olarak sunulacak liste ortaya çıktı, Alacakaptan, büyük ısrarlar sonucu "üye" olarak kalma koşuluyla Genel Yönetim listesine girmeyi kabul etti. Ama Alacakaptan bundan iki ay sonra bu görevden de istifa edecekti. 

Ve Kurultaya biri 15 il başkanı, diğeri 30 kadar il başkanı tarafından hazırlanmış iki liste sunuldu 


YARIN 
“AMR İBNÜL AS'IN OYUNU"NA GELEN MUHALEFET 


24 Ocak 1980 


Da N.G 


Dergilör...Olaylar...Görüşler...Dergiler. 


Afganistan'ın işgalini destekleyen Yürüyüş'e göre: 


Afganistan'a dış müdahaleyi Çin ve Pakistan yapmış(!) 


TİP'in dergisi Yürüyüş, 4 
sayfa olarak ve geçikmeyle çıkardığı 15 Ocak tarihli sayısının yarıya yakın kısmını, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesini savunmaya ayırmış. İşgali "devrimci iktidarın zaferi" olarak niteleyen Yürüyüş, Afganistan'da “dış müdahalenin iki odağı" 


nın da Çin ve Pakistan oldugunu söylediği yazılarında, Kâarmel'ın darbesini de halkın desteklediğini ileri sürüyor. 
Sovyetlerin işgalini "yardım” diye niteleyerek, bunun “emperyalist kökenli saldırılara karşı devrimci iktidarı korumak" amacını taşıdığını ileri süren Yürüyüş "emperya- 


YENİ BİR TROÇKİST DERGİ 


“Ne Yapmalı” Sovyet askerlerinin anında geri 


“Gericiler, halk düşmanı emellerini gerçekleşirmek için demokratik Afganistan yönetimi içinde de yardımcı buldular. Bu yardımcı H.Amin'di. Amin yalanla ve entrikayla devlet yönetimindeki başlıca kolları ele geçirdi. 
Daha sonra ise yasal Cumhur- başkanı Taraki'yi devirdi ve öldürttü. Amin işlediği cinayetlerle, yasaları ve hukuk düzenini kaba biçimde çiğneyerek.. Nisan Devriminin ideallerine gölge düşürdü ve bu idealleri temelinden sarstı. 

“Afganistan'da sadece dış saldırıya değil, aynı zamanda egemenliği gasbeden kişiye de karşı çıkan yurtsever güçler bulunuyordu. Bu güçler halkın desteğine dayanarak Amin'i devirdiler. 

S.BİRLİĞİNE "RİCA" 

“Meydana gelen olağanüs- 


listler''in başından beri "Nisan Devrimi'ni darbe diye göstermeye çalıştığını söyleyerek şöyle devam ediyor: 

“Afganistan Demokratik Cumhuriyetinin düşmanları silahlı mücadele yolunu seçtiler. Bazı müsüman kabileleri kışkırtarak, iktidara karşı mücadele başlatıldı. 


cekilmesin 


“Sürekli Devrim" isimli Troçkist fikirle- 


istiyor 


"Ne Yapmalı ...işçi sınıfının birliğinin 


tü koşullarda Afgan hükümeti dış saldırıya karşı mücadelede 


Dün, Genel Müdürlüğe asaleten atanan 


Refaiddin Şahin i 


Ikdemecini verdi: 


"Mehmet Yurdadön ceza kuruluna verilecek” 


m Mehmet Yurdadön” 


ün atlet arkadaşları 


Refaiddin Şahin” e başvurarak, konudan 


haberdar olmadıkla 


atmadıklarını söylediler 


ANKARA(THA) 
İki yıllık bir aradan sonra dün ikinci kez Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne atanan Refaiddin Şahin ilk demecini verdi ve "Mehmet Yurdadön ceza kuruluna verilecektir" dedi. 
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Refaiddin Şahin'i Cumhur- başkanı Fahri Korutürk'e şikayet eden Mehmet Yurdadön'ün devlet memuru olmasına rağmen basına açıklama yaptığını belirten Genel Müdür Şahin, şunları söyledi "Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün perso 


rını ve bildiriye imza 


neli olan Mehmet Yurda- 


dön'ün basına açıklama | « 


yapması yasalara göre saktır. Bazı arkadaşları- nın haberi olmadan onlar adına basına açıklamalarda bulunmuştur. 
Bu nedenle kendisi Mer- 


kez Ceza Kuruluna verile- f 


cektir" 

Öte yandan Mehmet Yurdadön'ün adına açıklama yaptığı bazı atlet arkadaşları, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Refaiddin Şahin'e başvurarak, konudan haberdar olmadıklarını ve hiç bir şekilde hazırlanan bildiriye imza atmadıklarını söylediler 


Futbol 
Federasyonu, 


Sarıyerli boksörler Mersinli Ahmet Spor Salonundan. şikayetçiler 


konusunda kulübün yardımcı olmasını istiyorlar 


Evdeki hesap 


Spor” 


"Ring yok, kömür yok, kalorifer yanmıyor” 


m Sarıyerli boksörler yol giderleri ve gıda 


İSTANBUL (ÖZEL) 


1978 yılında başladıkları çalışmalarını halen antrenör Hikmet Kobal yönetiminde sürdüren Sarıyerli boksörler, Mersinli Ahmet Spor Salonundan oldukça şikayetçiler. Sadece bir adet yamalı kum 


torbası ile çalışabildiklerini söyleyen boksörler, "Ring yok. Kömür yok, kaloriferler yan- 


mıyor" diyerek salondan yakınıyorlar. Suların devamlı soğuk akması yüzünden antrenmanların- dan sonra duş alamadıklarını ifade eden Sarıyerli boksörler halen 15 kişilik kadroları ile haftada iki gün çalışma yapabiliyorlar. Boksörler ayrica, önceden daha çok sayıda arkadaşları olduğu halde, salondaki imkansızlık nedeni ile birçoğu- nun çalışmaları bıraktığını söylediler, 


“KULUP, YOL VE 
YEMEK PARASI 
VERMİYOR" 


Öte yandan kulüplerinden de şikayetçi olan 


Bakanla berabe toplandı ANKARA 


Futbol Federasyonu Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal ile beraber toplandı. Toplantıda açış konuşması yapan bakan Asal, Türk futbolunun bugünkü halinden en kısa zamanda kurtarılması gerektiğini belirterek üyelere, "Allah yardımcınız olsun" dedi. Asal ayrıca, kurul üyelerine hitaben şunları söyledi: 


boksörler, sadece müsabaka olduğu zaman kendilerine olanak sağlandığını belirterek, kulübün kendilerine yol ve yemek parası vermesini istediler. 
Sarıyerli boksörler şunları söylediler: 


acil yardım yapılması ricasıyla yeniden Sovyetler Birliği'ne başvurdu." 

Yürüyüş bu arada şöyle demeyide unutmamış: 

“Afganistan halkının elindeki bağımsızlık bayrağı zengin deneylerle yükselmektedir." 

DIŞ MÜDAHALE 

"Dış müdahale konusunda diğer Moskova yanlısı gruplann gerekçesini geç de olsa Yürüyüş de tekrarlıyor: 

“Evet, Afganistan'a yönelen bir dış müdahale vardır! 


ri savunan derginin kapatılmasından sonra aynı içerikte fikirleri savunan "Ne Yapmal" isimli derginin birinci sayısı ocak tarihiyle çıktı, Dergi, çıkış gerekçesini anlattığı giriş yazısının sonunda, Afganistan olaylarına da değiniyor ve şöyle diyor. 

"Ne Afgan halkının kendi öz iradesi ve de meşru savunmaya dayanmayan Sovyetlerin Afganistan hareketi, sosyalist hareket içinde derin bir tartışmanın bir kez daha gündeme gelmesini gerektirmektedir. Bu olayın tarihsel benzerleri ile kıyaslanması ile sınırlı kalmayacak olan siyasal değerlendirmesi, Sovyet bürokrasisinin niteliği, işçi devletlerinde olası gelişmeler, azgelişmiş 


sağlanması yolunda farklı taktikleri tartışmaya koyacaktır. İkincisi ise sendikalar temeli üzerinde yükselen işçi kitle partileri" 

"Ne Yapmalı", Komintern'den bu yana “devrimci Marksizmin" geliştirdiği taktik zenginlikleri tartışmaya sunacağını da belirterek şöyle devam ediyor: 


“Henüz a ve kesinliğe kavuşmaktan uzak olan DİSK bürokrasisinin, siyasal bir parti kurma niyeti kendi dışındaki çevrelerde bilinebildiği kadarı ile yalnızca tep- ki yaratmıştır. Bu henüz gelişkin ölmaktan uzak öneri, bir işçi kitle partisinin oluşumunun temellerinin tartışılması yönünde bir yaklaşım getirmemiştir. Oysa özgün 


çarşıya uymadı 


Geçen pazar oynanan voleybol liginin final niteliğini taşıyan müsabakasında Büyükdere Boronkay antrenörü Erdoğan Kobal sürekli olarak notlar aldı, molalarda oyuncularını ikaz etti, taktik değiştirdi, yani Eczacıbaşını yenmek için neler gerekiyorsa hepsini yaptı Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve Büyükdere Boronkay maçı 3-0 kaybetti. Böylelikle Boronkayın ikincilik şansı da tehlikeye girmiş oldu. Ant- 


"Halen 7 kişinin lisansı var. Bazılarının vizeleri geç geldiği için kulüplerarası müsabakalara giremedik. Teşvik ve Atapon turnuvasında 9 maç- ta 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldık. Boğaz genç- 


ü i Á 'ye- i ieci r À "Futbolumuzu sadece ör E Kobal şimdi d lerine çağrıda bulunuyob ir Panik a le tarihsel koşullarda işçi sınıfının burjuvazi: Dış müdahale ADC'ye uzun profesyonellerin tekelin- peel aydaki ruz. Boğazda patlamaya de e olarak hiç de yeni olmayan bu den kopması ve siyasal deneyim kazanma- bir süredir yapılmaktadır... İç de sayamazsınız. Amatör o Vinylex maçı için hesaplar hazır bir boks potansieski yayılmacılık özürünün Stalinizmin as- sı yolunda sendikalar temelinde bir işçi gericilikle birleşen emperya- futbola önem vererek, yapıyor. Boronkaylıların ikinci pi e ra Te li e ürünü olüp olmadığı bip kez daha kitle partisinin kurulması, anında reddedi- listler (o Afganistan'ı seçtiği çocuklarımızı, gençleri- ( ölabilmeleri için Vinylex maçı- Sarıyer Kulübü boks ça 


mizi mahalle aralarından, arsalardan kurtarınız." 


lışmalarına ilgi gösterdiği takdirde adımızı da- çok duyurabiliriz." 


lebilecek ve geçiştirilecek bir öneri değildir. 
Yeter ki bunun temelleri açıklığa kavuşsun 


Fotoğrafta Erdoğan Kobal Eczacıbaşı maçında 


yoldan uzaklaştırmak için bu not alıp galibiyet hesapları yaparken görülüyor. 


ülkeye açıkca müdahale et- 


nı mutlaka kazanmaları gere- 


kendini dayatmıştır. kiyor. 


"Kimse Amerikan emperyalizminin vah- 


5 - — ha 

ti ile kıyaslayarak bu girişimi masum gös- "Ne Yapmalı" dergisi komutanların mek mişlerdir. ç A k P ! G a yasayan el içinde erdie tubu konusunda da şunları söylüyor: Pakistan, topa darmda n ara azar ari enç miş ülkelerin bağımsızlığını, hatta devrimci "Ortadoğu'nun siyasal mozayiğindeki kök- YARDI yeğ di o Sigara dumanı gelişmelerini hiçe sayan pederşahi diplo- lü değişiklikleri eş zamanlı olarak: Türkiye" dümünde EK der; İİ Kız Voleybol takımının matların mantığı olabilir ancak, devrimci. | de, artan hoşnutsuzluğun önümüzdeki dö- şk sporcuların lerin değil. nemde, olağanüstü boyutlar kazanmadan Aha aii silahlı ea ye Ls y 

"Sovyet askerleri Afganistan'da kimin | halli için, ordunun verdiği 'mektup' ilk ü- Buralarda SA Manb yine arla hedefi Türkiye sağlığını tehdit çıkarlarını savunmaktadır, savunuyor? He- rünlerini hemen vermiştir. Mecliste bekle- tani ya : nüz kendi çıkarlarının bilincine varmamış mekte olan baskı yasaları, uzun zamandır Afganistan'daki yerleşim yer- A l > ediyor kitlelere karşı onların öz çıkarlarını mı? askıda olan askeri bağlantılar vb. hızlı bir lerine, ulaşım yollarına ve te- şampiyon ugu £ 


ISTANBUL (ÖZEL) Anadolu Spor Sitesi salonunda oynanan müsabakalar sırasında salonda birlken sigara dumanı herhangi bir havalandırma tertibatı İle dışarı atılamadığı için, müsabakalara çıkan sporcula” nefes almakta güçlük çekiyorlar, 

Son olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan Eczacıbaşır-Boronkay voleybol macı sırasında salonu dolduran 


sislere saldırdıktan sonra bu üslere dönüyor ve yeni hazırlıklara başlıyorlar. Karşı-devrimci birlikleri eğitenler arasında Amerikan gizli! servislerinin görevlileri, gerilla operasyonları konusunda uzman Çinliler ve Mısırlı . sabotaj uzmanları bulunuyor." 


biçimde gündeme gelmiştir. ...Bu mektup dolaysız olarak askeri bir yönetime yönelmemiştir. Sorunun çözümü parlamento içinde dayatmaktadır. 12 Mart gibi Demirel'e sunulup şal ve balyozla sonuçlanmaya niyetli olmayıp açıkça neyi talep ettiğini belirtmektedir. Devletin güçlendirilmesi." 


Ne Yapmalı, bu tür girişimlerin dünya sosyalizminin değil, yozlaşmış işçi devletlerinin bürokrasilerinin öz çıkarlarını temsil ettiğini ilan eder" 

“Ne Yapmalı" dergisi sayfalarını "tüm devrimci Marksistlere” açtığını belirttiği giriş yazısında şunları da&öylüyor: 


© Ankara Pazarları Türkiye Şampiyonasında 


Istanbul ‘u temsil edecek İSTANBUL (ÖZEL 
Ankara Pazarları Genç Kız Voleybol Takımı sonunda beklediği sonuca 
79 ulaştı ve İstanbul şampiyor.4 oldu 

Fotoğrafta Ankara Pazarları gens Kız Voleybol Takımı oyuncuları 


Antrenör Epirden yonetıur lüyoğ (aydınlık) r i! 
VOe a A minde uzun bir çalışma 


şampi 


“vereceğini 


Yeni Forum, “Afganistan olayı Türkiye” den çok iranve Pakistan için ibret vericidir” diyor 


Yeni Forum dergisi, 
15 Ocak tarihli 9. sayısında Afganistan'ı Sovyetler: Birliği'nin işgali üzerinde durduğu "Af-Iganistan'a saldırı ve Sovyetlerin gerçek yüzü" isimli yazısında son jgelişmelere kısaca de- 
'gindikten sonra şöyle idiyor: 

"Afganistan'daki © laylara ve bu olayların anlamına birkaç açıdan bakmak gerekir. Evvela, Sovyetlerin dış politika stratejisi ve uygulaması bakımından; sonra Do. 
ğu-Batı ilişkileri ve rekabeti açısından ve son olarak da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Sovyet komşula rının geleceği yönünden Afganistan olayları büyük önem taşımaktadır," 

Yeni Forum, yazısına devamla şöyle diyor: 

"Bir teoriye göre, süper devletlerin komşuları kendi varlık ve bagımsızlıklarını idame etmek istiyorlarsa, o Siper devletin gücünü nötralize etmek veya dengelemek zorundadırlar. Böyle bir işlem yü-Tütülmediği takdirde, o siper devlet tarafından yutulmak sadece zaman meselesidir. 1939 yılında ve daha sonra 1945'te Sovyetlerin Türkiye ile dostluklarını sirdürmek için ileri sürdükleri şartların başında Moskova' ya "dost" bir hükümetin Ankara'da işbaşına gelmesi vardı, Bu tür desteklerin ne tür sonuç bilen Türk li- 


derlerinin ülkelerinin bağımsızlığını ve varlığını korumak için ABD ve NATO kampında yer almayı tercih etmeleri gerçekçi bir politika idi. 
Davut Han ise dev komşusu Sovyetlerle ilişki kurmakla ülkesinde artık meşhur olan Brejnev doktrini uygulamasına yol açmıştır," 

Sosyalist Sovyetlerle Sosyal-emperyalist Rusya arasında hiç bir fark görmeyen Yeni Forum devamla şöyle diyor: 

"Afganistan'daki olaylar, NATO'nun kendi güvenliğini bir ölçüde sağlamış bulunan, fakat gerek maddi gücünün zayıflığı gerekse iç tedhiş hareketleri yüzünden Türkiye'den ziyade İran ve Pakistan için düşündürücü ve ibret vericidir." Y 

Geçmişte CENTO' 
nun Sovyetlerin yayılması karşısında bir savunma görevi üstlendiğini ileri süren Yeni Forum İran ve Pakistan'ın CENTO'dan çıkarak Sovyet müdahalesi için uygun şartları kendilerinin yarattığını ileri sü- 


rüyor, 
Yeni Forum şöyle devam ediyor: 


“Afganistan olayları Batı dünyası için yeniden bir uyarı olmuştur. 
Batı Avrupa'da Ortadoğu bölgesi, (petrolü, tsrail çıkarları yanında) Sovyet yayılması yönünden ancak Sovyet yayılma tehdidinin algılanması nispetinde önem kazanmaktadır. 


Petrol ve İsrail'in savunulması yönünde önem taşımayan Türkiye, Pakistan Afganistan gibi ülkelere verilen önem Sovyet yayılma tehdidinin idrak edildiği zaman'aırda artmış ve de tanta süreci kuvvetlendikçe azalmıştır. 


1972-1977 yıları içinde detant havasının hakim olduğu dönemde ABD'nin Pakistan'a silah yardımını kestiği, Türkiye'ye de ambargo koyduğunu hatırlatan Yeni Forum şöyle diyor: 


“Afganistan olayları “detanta” sürecine bağlanan umutların boş olduğunu ortaya koyabilmiş midir? 


Amerika Çin ve Batı ülkeleri ile Müslüman ülkeler, Sovyetleri Afganistan'dan çekilmeye zorlayabilerek midir? 
Bunlar önümüzdek” günlerin sorunlarıdır.Ancak bu konuda iyimserliğe kapılmamak gerekir" 


"Bütün mesele Sovyetlerin Afganistan macerasında bir kayaya çarpıp çarpmayacaklarında düğümlenmektedir" diyen Yeni Forum bunu, Afgan halkının direnişine ve "ABD'nin liderliğinde NATO ve Çin'in katılmasıyla" bir ortak girişimin başletılmasına bağlıyor. Yeni Forum bu 


F gün için 
Çin'i de Sovyetlere karşı esi etkili bir un- 


sur” olarak niteliyor. 


KONGRE 
İLANI 


Basketbol Hakem Kulübü Derneğinin Genel Kurul toplantısı 8 Şubat 1980 günü saat 18.39 
Taksim Sıraselviler Caddesi Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur, 


Gündem 


1- Açılış 
2— Divan seçimi 
3— Saygı duruşu 


4— Faaliyet, denetleme v. sesap raporiarının okunması 


5— Raporlar hakkında müzakere 6— Seçimrer 
7— Dilek ve temenniler 


8— Kapanış. 


İLAN 
Gerede Asliye Hukuk Hakimliğinden 


Dosya No: 1978/331 


Davacliar Karabük İlçesi Demir Çelik İşletmes. 
Mühendisi Metin öztürk ve aynı yerde Memur Nil fer Öztürk tarafından davalı Ankara Gülveren-Kepek'itepe No: 34'de mukim Hasan Güneş aleyhine açılan tazminat davasınin Yapılan duruşmasında: 


Davalı Hasan Güneş adma“çrkarılan tebligat adre- 


sinde tanınmadığından bahisle bilatebliğ iade edilmiş ve zZabıtaca Yaptırılan tahkikat neticesi adresi tespit edilememiş olmakla adı geçen davalı Hasan Güneş'in bu defa duruşmanın bırakıldığı 29.1.1980 günü saat 9.00'dMa Mahkemede hazır bulunmasi, veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi takdirde gelecek celse için adına lanen giyap kararı tebliğine karar verileceği 23/2/1978 tarihli dava dilekçesi davetiyesi tev'iği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
(Basın:475-0095) 


Hentbolde geçen hafta 


Pertevniyal'i yenen Taçspor'un hedefi Beşiktaş 


Hetbol liginde Ümraniyeyi farklı (48-10) mağlup eden İTÜ liderliğini sürdürüyor. Şampiyonluk iddiasını kaybeten Taçspor ise, ilk 3'e girmek için oynayan Pertevniyal karşısında Can'ın hasta olmasını fırsat bilip 27- 
17 galip geldi. Haftanın en çekişmeli 
maçında Alibeyköyspor'u zorlu bir mücadeleden sonra 22-12 mağlup eden Sarıyer, böylelikle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Pazar gününe ertelenen müsabakada Demirspor Bağlarbaşı'nı 29-11 yenerek klasmanda beşinciliğe yükseldi. 


Hentbol liginde zevkli müsabaka- 


lar izleniyor ancak, Bağlarbaşılı hentbolcular mac tebliğlerınin zamanında yapılmadığını, hemen her hafta müsabaka programlarının değiştirildiğini belirterek Tertip Komitesinin bu konuya önemle eğilmesini istediler Pertevniyalli yöneticiler de erteleme maçlarının ligin sonunda oynanması gerektiğini ancak maçların Tertip Komitesince 1 hafta kaydırılması üzerin” fikstür avantajlarını kaybettik lerini ifade ettiler. Öte yandan bu hafta pazar günü oynanacak Besiktas. 
Taçspor karşılaşması ligin ikincilik düğümünü çözeceği için önem taşı yor. 


` Alibeyköysporu 22-21 mağlup eden Sarıyer haftanın takımı oldu. Fotoğrafta Sarıyerli hentbolculci görüyor A 


Haftanın maçı: Sariyer-Alibeyköyspor, Haftanın takımı; yer, J Haftanın oyuncusu: Ahmet (Sarıyer), 


Haftanın karması: Yüksel (İTÜ)-Oral (TÜ), İdris (Alibeyköyspor), Ahmet (Sarıyer), Kamil (Demirspor), Akber, Kemal (Taçspor).. 

Haftanın hakemleri: Mehmet Temel- Metin Kaçar... 


PUAN CETVELİ 


Takımlar OG BMA Y P 
irTü 5 5 - 193 S1 10 
Beşiktaş 3 3 2 b e 220 
Taçspor 4 3 1 85 46 6 
Pertevniyal 3 2 1 62 62 4 
Deniirspor 5 2 3 100112 4 
Alibeyköyspor5 2 3 93137 4 
Bağlarbaşı 5 2 3 54 100 4 
Sariyer 5 2 3 6s 96 2 
Ferahspor a - 4 36 106 - Üriraniye 3 3 23. 93 -2 


döneminden sonra İstanbul şampiyonluğu ipini göğüsleyen Ankara Pazarları takımı genç kız voleybolcularının şimdi de hedefleri Tiirkiye şampiyonluğu 


Koraç Kupasında... 


Tofaş SAS:72 Arrigoni:98 


Salon: Bursa Atatürk, 

Hakemler: Matijevic (Yug) xxx, Dutka (Rom) XXX... 

TOFAŞ SAS: Cihangir 19) xxx, B. Candan 
(8) xxx, Zeki (12) xx, Remzi (17) xxx, Cevat 
(16) xxx, Can xx 

ARİGONİ: Difai (2) 
xx, dapurner (13) xxx, Brunamonti (22) Antonelli x, Aznesi x, Dzivler 
(2) xx, Dinzi (2) xx, Scodauolpe (6) xxx, John- son (44) xxxxx, Baloserti (7) xxx.. 

(Devre: 37-50) 

Tofaş SAS Koraç Kupasındaki üçüncü maçında güçlü rakibine farklı yenilmekten kurtulamadı. 


sigara dumanı yine kesif bir sis halini aldı. Bu nedenle müsabakaya çıkan sporcular nefes almakta güçlük Çekerlerken, bazılarının da dumandan gözlerinin yaşardığı görüldü. 

Lumandan şikayetçi otan sporcular Anadolu Spor Sitesi salonundaki havalandırma tertibatı sorununa bir ii bulunmasını Istedier. 


Maltepe:3 Altınyurt:2 5SK-DSI Spor:3-1 


Türkiye Deplasmanlı Voleybol Liginde dün oynanan üç karşılaşma 'ile devam edildi. Müsabakalarda şu sonuçlar alındı: Altınyurt - Maltepe :2-3 Yenişehir İB - Muhafızgücü:3-0 
SSK - DSİ Spor: 3-1 


Güney Sanayi:97 
Schweppes: 75 


ANKARA 
İkinci Türkiye Deplasmanlı Basketbol Liginin dün oynanan tek maçında Güney Sanayi Schweppesi 97-95 mağlup etti. Karşılaşmanm ilk yarısını Güney Sanayi 37-33 önde kapattı. 


Galatasaray'ın galibiyeti 


Galatasaray ile Fenerbahçe Bülent'in jübile- si için oynuyorlardı ki o sırada İnönü Stadının basın tribününe bir gazeteci daldı. Nefes nefese ama sevinçliydi. N'oluyor kardeşim, bu ne telaş 


diye sordular: 


— Aman abi eve gidiyordum, arabadan bir de baktım ki Galatasaray 3-0 galip, vazgeçtim apar 


topar arabadan indim buraya geldim . *** 


Galatasaray ilk yarıyı 3-0 galip bitirmişti. Bir gazeteci telefonla maçın ilk yarısını geçiyordu: — Yaz abi, Galatasaray 3, Fenerbahçe 0, 


— Yahu abi vallahi 3-0, yaz. Vallahi doğru söylüyorum, Galatasaray 3-0 galip. ei 

Artık bu kadar yeminden sonra gezetecinin spor servisindeki arkadaşı herhalde inanmıştı, Galatasarayın galibiyetine... 


| mmm as 


24 Ocak 1980 


“Nazım Hikmet'i.. Karayolları İkinci Bölge Müdür 


aştarafı 1. sayfada) 


rerken üniversite kampüsünde sahte solcu gruplar ayrı bir eylem hazırlığına giriştiler. Kampüsteki öğrencileri dışarıya çıkaran bu gruplar toplanan öğrenci kitlesini Ankara asfaltına kadar yürüttüler. Tariş olaylarını protesto için öğrencilerin lastik yakarak trafiği kesmeleri üzerine olay yerine yığılan polis ve jar darma birlikleri müdahale ettiler. Panzerlerden öğrenciler üzerine sıcak su sıkarak havaya ateş açan güvenlik görevlilerine öğrenciler arasından da ateş açılmasıyla olaylar silahlı çatışmaya dönüştü. 

Paniğe kapılan binlerce öğrenci kaçışarak okullarına sığındılar. Bu arada çok sayıda kişi yaralandı. 


İŞGAL BAŞLIYOR 


Yaralanmamak için öğrenciler okul binalarına sığınırken binalara giren eylemciler kapılara barikatlar kurarak işgale başladılar. Çok sayıda öğrencinin binalar- da mahsur kaldığı işgal sırasında binaların çatılarında mevzilenen silahlı gruplar polis ve jandarma ile silahlı çatışmayı sürdürdüler. Binadan çıkmayı başaran kalabalık öğrenci gruplarının iki ateş arasında kaldıkları görüldü. Özellikle Tekstil, Kimya ve Sosyal Bilimler Fakültelerin- de patlak veren çatışmalar sürerken polis önce Tekstil ve Kimya Fakültesine operasyon yaparak boşalttı. Daha sonra da uzun süre Sosyal Bilimler Fakültesinde operasyonu sürdüren polis sis bombaları ve otomatik tüfekler kullanarak binayı boşalttı. Eylemcilerden gözaltına alınan 70 kadar öğrencinin çoğunun yaralı olduğu bildirildi. Bir kısmı silahla yaralanan öğrencilerin büyük çoğunluğunun gözaltına alındıktan sonra dövülerek yaralandığı görüldü. 


YARALILAR 
ORTADA KALDI 


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde İGD, Dev-Yol ve Halkın Kurtuluşu gruplarının 5 saat süreyle devam ettirdikleri işgal sırasında hastane personelinin binayı terk etme- si ve polis ve işgalcilerin engellemeleri sonucu yaralılar ortada kaldı. Bunun üzerine yaralıların hepsi Devlet Hastanesi ve Karşıyaka Hastanesine gönderildiler. Hastanede mahsur kalan öğrenciler ile birlikte işgali başlatan gruplar rektörlüğün tahsis ettiği otobüslerle Ízmir'e geldiler. Basmaha- ne'de, otobüslerden “inen öğrenciler izinsiz bir gösteri yaparak dağıldılar. Bu arada bazı öğrenciler gözaltına alındı. Haber yayına hazırlandığı sırada Bornova yurtların- da yer yer çatışmalar sürüyordu. 


de sahte solcuların kişkırtması... 


EGE ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI 


Olaylar üzerine rektörlük üniversiteyi kapatırken sahte solcu grupların başlattığı eylemler ve polisin yaptığı silahlı saldırı 


gençlik içinde bi “r tepkilere yol açtı. 

DGB İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Halil Güleç direnişçi öğrenci- 


ler üzerine polisin yaptığı silahlı saldırıyı protesto ederek gençliğe saldırarak anerşinin önlenemeyeceğini belirtti. 

Gençliği sahte solcuların kışkırtmalarına karşı uyanık olmaya çağıran Güleç, tüm gençliği gençlik düşmanı tutum ve davranışlara karşı birleşmeye çağırdı. 

İzmir Valisi yaptığı açıklamada incir, üzüm ve zeytinyağı işletmelerinde 46, İplik Fabrikasından 
17, fabrika dışından 47 


kişi olmak üzere toplam . 


110 kişinin gözaltına alın 
dığını belirtti. İzmir Valisi yapılan arama sonunda iki tabanca ve çok sayıda boş kovanların bulunduğunu söyledi. 

Dün meydana gelen olaylarda ise, Mustafa Turan adlı bir polis alnından ağır yaralandı. Olaylar sırasında öğrenciler üzerine atılan gaz bombaları ve açılan ateş sonucu çok sayıda öğrenci ve polisin yaralandığı bildirildi. 

Öte yandan olayları protesto etmek için direnişe geçen Tıp Fakültesi acil servisi, hastaneye gelen yaralı polisleri almak istemediler. Bunun üzerine hemşirelerin polis tarafından dövüldüğü öğrenildi. Olayların büyümesinden sonra Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğrenime üç gün ara verildiğini açıkladı. 

Dünkü Ege Üniversitesi olaylarında biri ağır olmak üzere yedi polis yaralandı 

TEPKİLER 

Önceki gün Tariş'te 

yapılan aramalar üzerine başlayan olaylarla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir İl Örgütü polisin arama bahanesi ile emekçilere ka- 
-dın kız yaşlı demeden saldırdığını belirterek, gerçek amacın Tariş'te emekçileri yıldırıp, daha önceki MC döneminde olduğu gibi. eli kanlı faşist uşakları. işyerine doldurmak olduğunu ileri sürdü. İzmir Valisinin olaylarda tarafsız davranmadığı da kaydedilen açıklamada, Vali Çengelci'nin Demirel'in bir ocak başkanı gibi çalıştığı savunuldu. 

Olaylar üzerine AP Merkez İlçe Başkanı Yavuz Onursal da yaptığı açıklamada 22 aylık CHP döneminde 3 bini aşkın Marksist-Leninist ve Maoist militanın gereksiz yere Tariş'e yerleştirilerek işgal edildiğini savunarak Tariş işletmelerinin can güvenliği sağlanana kadar kapatılmasını istedi. 

Vali Nazmi Çengelci ise basına yaptığı açıklamada yapılan aramala- 


we — 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
Ezgi Kervanı 
Gunaydın 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
Halk Müziğine 
Gönül Verenler Fındıktan Pamuğa Arkası Yarın 
Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 
HABERLER Dağarcığımızdan 


TRT 2. 


U3.uw 
08.02 
09.00 
10.50 
11.30 


05.05 
06.30 
07.30 
07.40 
09.02 


09.20 
10.01 
11.05 
12.10 
13.00 
14.32 


Açılış ve Program 
Gün Başlıyor 
Olayların İçinden Türküler 

Örneklerle Türk Edebiyatı 

Şarkılar 
HABERLER 
Olayların İçinden Yurttan Sesler 
Arkası Yarın 

Bölge Sanatçılarımız Kücük Konser 


12.20 
13.00 
13.30 
. 14.00 
16.20 
16.40 
17.30 


07.00 
07.02 
08.15 
09.00 
10.00 
11.00 
12.00 
12.03 
12.06 
12.09 


Açılış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Türkçe Haberler Çeşitli Sololar 
Öğleye Doğru 
Türkçe Haberler İngilizce Haberler Fransızca Haberler Sizin İçin Seçtiklerimiz 
Konser Saati 
Günün Konseri 


13.00 
15.00 


Aydınlık; 


BAYAŞ Basın-Yayın! 
A.Ş. adına)sahibi'vel Genel Yönetmeni| 
ORAL ÇALIŞLAR” 


15.15 
16.05 
17.02 
18.01 
19.00 
20.02 


Buimizin verdi 
Okul Radyosu 
Akşama Doğru 
Çocuk Bahçesi 
HABERLER 
Sılaya Dönüş 


20.22 
21.02 
22.02 
22.22 
23.00 
00.40 
01.00 


Türküler 

Radyo Tiyatrosu 
TBMM Saati 
Türküler 
HABERLER 
Küçük Konser 
Program ve Kapanış 


18.00 
18.20 


Bir Dilden, Bir 
Telden 

Bilim Işığında 
Öz Eleştiri 
HABERLER 
Türküler 
Denizden Gelen Türküler 

Barok Müzik, 
Türküler ve Öyür Havaları 
HABERLER 
Program ve Kapanış 


19.00 
1945 
2030 
21.15 
2130 
23.00 


23.30 
23.55 


17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Fransızca Haberler 17.09 Sizler İçin ; 19.00 Bir Konser 


21.00 
22.00 
22.03 
22.06 
22.09 
23.00 
01.00 


Büyük Eserler 
Türkçe Haberler Ingilizce Haberler Fransızca Haberler Gecenin Getirdikleri Perşembe Konseri Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdüri: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür; 


S. AYDOGAN BÜYÜKÖZDEN 


O. GÜRHAN ERTOR 
: DOĞAN YURDAKUL 


rın yasal olduğunu belirterek tarafsız görev yapmaya özen gösterdiğini belirtti. Güvenlik kuvvetleriyle halkı karşı karşıya getirmek gibi bir amaçları olmadığını belirten Çengelci, güvenlik kuvvetlerinin halkın huzurunu sağlamak için çalıştığını kavdetti. 


DİSK'İN ACIKI.AMASI 


DİSK yaptığ. açıklamada 'lariş'te vapılan aramayı işçilere karşı “toplu kırım" olarak nite ledi. 


TARIŞ DRAMI 


(Baştarafı 1. sayfada) 


ye çalışanların bir kısmı kabarık dosyalarına rağmen bir süre sonra Tariş" te MC dönemindeki görevlerine iade edildiler. 
Aynı türden bir hazırlık da diğer cephede yapıldı. 
“Örtülü MC'ye üs vermeyeceğiz” sloganları aldında kurulan ekipler ve yapılan çağrılar: 

DİSK, yönetimi "Ortak davranış komitelerinde birleş"' TKP "UDC de birleş”, Dev-Yol "'Direniş komitelerinde birleş", Halkın Kurtuluşu “TDKP şemşiyesinde birleş" Ortak cephe için yapılan toplantılar ve bu toplantılarda çıkan kavgalardan sonra ortaya yayılanı dehşet havası "'Faşistler gelecek, hepinizi kesecek” Nihayut beklenen fırsat gelip çatıyor. 

İzmir Emniyeti tüm Tariş işletmelerinde arama yapıyor. Fabrikalarda silah aramak ilk bakışta biraz anlamsız görünüyor. 
Ancak arama sırasında çıkan olaylar ve bulunan silahlar, sorunun bir aramataramadan ibaret olmadığını gösteriyor. Niteaim olaylar bir anda genişleyip bütün iri sarıyor. Bütün Tariş işletmelerinde direniş başlıyor. Ardından Gültepe Belediyesinde direniş, gecekondu semtlerinde çıkan silahlı çatışmalar 50 
kadar yaralı ve geceyi nezarethanede geçiren yüzlerce işçi. Ertesi gün olaylar üniversiteye yansıyor. Fabrikalarda direniş sürürken, koskaca üniversite hastanesi işgal ediliyor; yollar kesiliyor — Telefonlar çalışıyor AP' de basın toplantısı, CHP de basın toplantısı, DİSK. 
açıklama yapacak. 

Olayların daha ne kadar süreceği nasıl biteceği merak ve endişe konusu. 
Ancak ortaya çıkan «on tablonun gösterdiği bir gerçek sorunun yalnızca 'Tariş'ten ibaret olmadığı 

Tariş'te başlayan bu acı olaylar karşısında CHP'den AP'den olsun bazı küçük hesap peşindeki kişiler önünde iki seçenek duruyor. Ya hesaplarırı tutturmak için bu kanlı cepheleşme- ye katılacak, ya da bu gi dişi durdurmak için çalışacaklar 


AP Grup 


Toplantısında 
P . 
hükümet üyeleri eleştirildi 
ANKARA (THA) 

AP Grubunun dünkü toplantısında hükümetin üyeleri sert bir şekilde eleştirildi. Başbakan süleyman Demirel hükü metle ilgili eleştirileri ce vaplayabilmek üzere üç kez söz almak zorunda kaldı. 

İçişleri Bakanını. 
da eleştirildiği toplantada Gülcügil'in eleştirilere cevap vermemesi nedeniyle söz alan Demirel ülkenin zor koşullar içinde olduğunu, eleştiriler yapılırken bunun gözönüne alınması gerektiğini ifade etti. 

Genel görüşme oylamasının gelecek haftaya bırakıldığı AP Grup toplantısında, İçel Milletvekilli Nazım Baş ve İzmir Milletvekili Erol Yeşilpınar'ın başında bulunduğu 24 kisilik bir 

p bir önerge vererek çişleri Bakanının istifasını istediler. Nazım Baş ve arkadaşları İçişleri Bakanının istifa etmemesi halinde kendisiyle ilgili gensoru vereceklerini söylediler. 

Bu arada toplantıda bir konuşma yapan Gülcügil anarşi için hazırlanan planın başarı ile yürüdüğünü, bütün güvenlik kuvvetlerinin dev- 


letten yana yer aldığını ileri sürdü. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44—22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtını: GAMEDA 


(Bastarafı 1. savfada) .Toplantısı"'ndi Afganistan'ın ışgalı savunuldu. 
İstanbul Harbiye Tiyatrosu'nda önceki gece yapılan anma toplantısında Barış Derneği adına konuşan Enis Coşkun, Sovyet askerlerinin "dostça yardım" amacıyla Afga nistan'da bulunduklarını iddia ederek bu durumun “ulusal bağımsızlık" konusunda önemli bir adım olduğunu öne sürdü. 

4 kuruluşun düzenlediği "Nazım Hikmet'i Anma Toplantısı'nda izleyicilerin genellikle İGD ve İKD'lilerden oluştuğu gözlendi. Buna karşılık DİSK, TYS ve İstanbul Barosu gibi kuruluşların üyelerinin toplantıya itibar etmedikleri görüldü. 
Bu arada düzenleyici durumundaki Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Genel Başkanı Aziz Nesin toplantıya katılmadı. 
DİSK adına konuşacağı belirtilen Kemal Sülker'in 


de mazeret göstererek toplantıya gelmemesi dikkat Pa 

« TKP yanlılarının, "'Na- 


zım Hikmet'i Anma Toplantası" adı altında Sovyet propagandası yapmaları ve Afganistan'ın işgalini savunmaları tepkiyle karşılandı. 


wBaştarafı 1. sayfada) görüşmelerin yeniden başlamasını arzuladığını ve buna hazır olduğunu bildirdiğini ve durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Wald heim'a duyurmasını istediğini açıkladı. 


Öte yandan, Kıbrıs Türk Federe Yönetimi Başkanı Rauf Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim'in toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak için doğrudan girişimde bulunmadığını söyledi. 
Rum tarafının Genel Kuruldan çıkarttığı son kararın güçlüklerinin ortada durduğunu belirten Denktaş, Genel Sekreterin bu güçlükleri yenmek için çalışmakta olabileceğini kaydetti. 


Carter. 
Korutürk” ten 


olimpiyatların boykot 


. as edilmesini istedi 

ANKARA 

ABD Başkanı Carter' ın, Cumhurbaşkanı Korutürk'e özel bir mektup göndererek Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesini istediği bildirildi. Carter'ın mektubunda, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle ABD'nin olimpiyatları boykot tek- 


lifine Kanada ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli 


Batılı ülkelerin olumlu yanıt verdiği _ belirtiliyor. 

Dışişleri Bakanlığı 


yetkilileri bu mesajın incelenmekte olduğunu açıkladılar. 


MESS, asgari 
— . . 
ücretin vergi dışı bırakılmasını e pe istiyor 
ISTANBUL (ÖZEL) 
MESS tarafından Maliye Bakanına ve milletvekilllerine yayınlanan bir açık mektup- ta "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması" istendi. 
çi ve memur ücretleri üzerinden verginin en yüksek oranda ödendiği ülkelerin başında Türkiye'rin geldiği belirtilen MESS açıklamasında "Maaş ve ücretlilerin yaşam seviyelerini önemli ölçüde engelleyen vergi dağılımındaki eksikliklerin giderilmesi" istendi. 


KAYIP— Istanbul Teknıx Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinden 
1972 yılında aldığım diplomamı kaybettim hükümsüzdür. v 

Mehmet IŞIK 


——————— 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 10 90 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00: Q DİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


Yardımcısının kaçırıldığı sanılıyor 


HABER MERKEZİ Karsayolları 2. Bolge Müdür Muavinliğine atandığı günün gecesi, evinden esrarengiz biçimde kaybolan Ahmet Gülüm'ün hayatından endişe edildiği bildirildi. 

İki gündür kendisin- den hiç bir haber alınamayan Karayolları 2. 
Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Gülüm'ün Adalet Partisi İzmir Teknik Komisyon üyesi olduğu belirtildi. X 

Polisten edinilen bilgiye göre iki gün önce yeni görevine atanan Ahmet Gülüm aynı günün gecesi arkadaşları ile Kordon'da bir lokantada yemek yedikten sonra Karşıyakà'daki evine gitti. 
Tanıkların ifadesine göre sabaha karşı apartmana gelen beş altı kişi Ahmet Gülüm'ü bir arabaya bindirerek götürdüler. Olay sabah eve gelen makam şöförünün kendisini bulamaması sonucu ortaya çıktı. İlgililer kaçırıldığını sandıkları Karayolları Bölge Müdür Yardımcısının yaşamından kuşkulu olduklarını söyediler. 

İSTANBUL'DA 

İstanbul Gaziosman-- paşa Bağlar Caddesinde saat 21.45 sıralarında Cavit Çağlar'ın kimliğini almaya çalışan dört şahıs olay yerine gelen güvenlik kuvvetleriyle silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sırasında 1960 doğumlu Şenol Piriskender yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken yolda öldü. 

Öte yandan İstanbul, Sultanahmet Meslek Lisesine önceki gece giren silahlı saldırganlar bekçileri etkisiz hale getirerek okuldaki karne ve diğer dökümanları alıp kaçtilar. 


Andrei... 


Baştarafı 1. sayfada) rinin bir anlamda koordinatörlüğünü Sakharov yapmaktadır. 

Sakharov, Tatar Müs- 


lümanlarından Musevi muhaliflere, toplâma kamplarındaki tutuklu- 


lardan Moskova'da evi KGB tarafından aranan Sovyet vatandaşlarına kadar büyük bir kitlenin doğal temsilcisi durumuna gelmiştir. "Helsinki Anlaşmalarını Denetleme Komitesi", “İnsan Hakları Komitesi" ve “Uluslararası Af Örgütü" gibi örgütlerle de işbirliği halinde çalışan Sakharov, sınırdışı edilmiş muhalifler ve ülke içinde mücadele eden Sovyet vatandaşları arasında da bir köprü kurmuştur. 

KGB, 1975 yılında Nobel Barış Ödülünün karşılığını almak üzere kendisini geri dönmemek için Oslo' ya göndermek istemiş, fakat Sakharov ülkesinden ayrılmayacağını açıklayarak, ancak gidiş-dönüş vizesi alması halinde yurtdışına çıkabileceğini söylemişti. Sonunda Nobel Barış Ödülü Oslo'da eşi Elena Sakharov'a verildi. 

Alexander Soljenitzin, Yuri Orlov, Alexander Guinzburg, Bukovski gibi ünlü muhaliflerden sonra tutuklanan Sakharov, son olarak Rusya'nın Afganistan'da giriştiği işgal hareketine karşı çıkmış ve Rus birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini talep etmişti. 

60 yaşında ve iki çocuk babası olan Andrei Sakharov, Kruşçef'in "Stalin'in puta tapmacılığını ve baskılarını eleştiren" tutumunu övmüş, 
ancak daha sonra 1971 
yılında Bilimler Akademisi üyesi olarak Brejnev ile yaptığı bir görüşmede Rusya'daki aydınlara yapılan baskıları kınamıştı. 

Sakharov, o 1971'den bu yana bir kaç kez gözaltına alınmış ancak daha sonra doğan sert tepkiler üzerine serbest bırakılmıştı. 

22 Ocak gecesi Fransa 
Radyosunun düzenlediği bir programda söz alan Rus muhaliflerinden Kuznetsov, "Muhalefet hareketi Sovyetler Birli ğindeki krizden doğmaktadır. Afganistan'ın işgali ile bu kriz bir kat daha artmıştır. Sakharov'un tutuklanması KGB'nin ülke içindeki mücadeleye vurduğü ağır bir darbedir. 
Ancak, Rusya'da kriz sürdükçe muhalefet hareketi de sürecektir. Ve bugün Sakharov'un görevini yapacak sayısız muhalif vardır" dedi. 


YURTDIŞI 
ALMANYA 
Burgst. 78 
6 Frankfurt 


/M 60 | 75017 Paris Tel: 
0611 437 595 | 


Kuştepe İzzetpaşa Mahallesinde dün de bir işçi öldürüldü. 

Kuştepe İzzetpaşa Mahallesinde (o Fırınarka Sokak ile Gürün Sokağın kesiştiği yerde dün saat 14.15 sularında meydana gelen olayda 1960 doğumlu Ayhan Delican adh işçi kimliği meçhul kişilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralı kaldırıldığı Şişli Çocuk Hastanesinde öldü. 


Tekel'e ait bir satış 


kamyonu (o Şirinevler'de durmakta olduğu bir sırada silah zoru ile soyuldu. 


Edinilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında Şirinevler Mareşal Çakmak Caddesinde rakı dağıtmak için duran Tekel" e ait satış kamyonuna yaklaşan iki kişi şoförü ve muavini tabanca ile etkisiz hale getirdiler. 
Kamyonda bulunan 371 
bin lirayı alan soyguncular olaydan sonra kaçtılar. 

ANKARA'DA- 


Ankara'da yolda beş kişinin açtığı ateş sonucunda Kadir Bilgin: olay yerinde öldü. Tuncay Erdoğmuş ise ağır yaralandı 


Önceki akşam saat- 
18.10'da yolda açtıkları ateşle sağ. görüşlü oldukları bildirilen Kadir Bilgin'i öldüren, Tuncay Erdoğmuş'u ağır yaralayanlar yakalandı, Ankara Emniyet Müdürlüğü yaka-İananların Haydar Şahin, Ayhan Kalın, Tuncay Kumdukan olduklarını açıkladı. Açıklamaya göre hepsi de Dev-Yol grubundan olan beş kişiden soyadları saptanamayan Nurettin ve Yılmaz'ın aranmasına devam ediliyor. 


Önceki gün saat 22.00 
sıralarında Oo İçcebeci'de “Duhu Sokakta bir öğ. 
retmen vurularak ağır yaralandı. Kemal Yıldırım adındaki öğretmenin sokakta koluna giren üç kişi, "sen sağcısın" diyerek öğretmeni Doruk KırTaathanesine sokmaya çalıştılar. Bu arada ellerin- den kurtulup kaçmak isteyen Kemal Yıldırım'a ateş açan kişiler daha sonra kaçtılar. Kemâl Yıldırım Numune Hastanesine kaldırıldı. 


ESKİŞEHİR'DE 
Eskişehir Ticaret Lise- si Müdür Yardımcılarından Ahmet Beyoğlu, makamında iki kişinin saldırısına uğrayarak tabancayla yaralandı. 


Beyoğlunu önce tehdit eden, daha sonra saldırarak yaralayan İsmet Bozdemir ve Şevket Sarıkaya$adlı kişiler tutuklandılar. 


ADANA'DA l 


Aziz Bakır adlı bir bakkal silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Silahlı iki kişinin yaylım ateşine tuttuğu bakkal Aziz Bakır çeşitli yerlerinden yararlanarak hastaneye-kaldırıldı. Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 


KONYA'DA 

Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Sekreteri Lütfi Göller'in evinin önünde özel otosuna patlayıcı madde konuldu. Patlama hasara yol açtı. 


KAYIP — I.Ü. Hukuk Fakültesinden aldığım İETT kartımı, karnemi ve pasomu kaybettim. Geçersizdir. 

Ali ILIKSOY 


İLAN 
Beykoz Asliye 
Hukuk 


Hakimliğinden 
1977/324 esas 


Davacı Vasıf İlgün tarafından davalı Hazine ve A.Feneri Köyü Tüzel kişiliği ve ölü İbrahim kızı Şerife mirasçıları aleyhine açılan M.K. 639/2 maddesi gereğince açılan tescil davasında: 

Beykoz A. Fenerinde kain 6 pafta, 455 parsel sayılı gayrimenkul ite ilgili olup işbu tescil davasına itirazı olanların engeç duruşmanın bırakıldığı 5.3.1980 gününe kadar mahkememize başvurulması ilan olunur. 
18.12.1979 

mak: 14303 


(Basın:9364-0092) 


BÜROLARI 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguicre, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472 120 


(Baştarafı 1. sayfada! 
nucusu Sovyet fizikçisi Andrei Sakharov'un tutuklanması çeşitli ülke ve 


kuruluşlarca protesto ediliyor. 

*Sakharov'un tutuklanmasına ilk tepkiler resmi 'bir ziyaret için Moskova'da bulunan Fransız Millet Meclisi 


Başkanı Jacgues Chaban-Delmas'tan geldi. Brejnev ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını "cevaplandıran Chaban-Delmas, Afganistan'ın işalinden sonra insan hakarı savunucusu Sakharov'un tutuklanmasının kabul edilebilir bir tutum olmadığını söyledi. Öhaban-Delmas'ın 10 günlük gezisini yarıda keserek kinto döneceği açıklan- 
1. 

* ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance olayı "iğrenç" olarak niteledi ve Sakharov'un mükemmel bir insan olduğunu belirterek; "Bu olayı ancak trajedi olarak değerlendirebilirim" dedi. 
ABD Dışişleri eski Bakanı Kissinger de, Sakharov'un yazılarının özgürlük ve baskı arasındaki mücadeleyi ifade ettğini belirterek ABD' nin Sovyet yayılmacılığına karşı güçlü olmasını istedi. 

+ İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher olayı kınayarak hükümetinin konuyu çok ciddi gör düğünü ve bu konudaki düşüncelerini Moskova’ 

a bildireceğini söyledi. 

iltere Dışişleri Bakanlığı da Sovyet Büyükelçisi Lunkov'u çağırarak Sovyetler Birliği' nin bu hareketiyle ''yumuşama politikasına" zarar verdiğini bildirdi. 

* Danimarka Dışişle- 


ri Bakanı Kjeld Olesen de _ MMMM 


tutuklamayı kınayarak Sovyetler Birliği'nin baskıcı rejiminin yeni 


bir örneğini sergilediğini bildirdi 

Fransız hükümeti bir açıklama yaparak, Sakharov'un sürgüne gönderilmesinin, "Helsinki Anlaşmasının ruhuna aykırı" düştüğünü belirtti. 

*İtalyan Cumhurbaşkanı Sandro Pertini, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'e bir protesto telgrafı. göndererek, Sakharov'un tutuk lanmasının "Sovyetler Birliği'nin de imzaladığı Helsinki Oo Anlaşmasında öngörülen insan hakları- nın açıkca çiğnenmesi" anlamına geldiğini belirtti. 

* İsveç, Kanada ve Avustralya. hi: imetleri de Moskova'yı kınayarak Sakharov'un bir an önce serbest bırakılmasını istediler. 

* isveç Dışişleri Bakanı Ola Ullsten Moskova'yı kınayarak Sakharov'un bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 

* Federal Almanya hükümetinin sözcüsü Armin Grunewald dün bir açıklama yaparak, hükümetinin Sakharov'un serbest bırakılmasını istediğini bildirdi. Sözcü, Sovyetler Birliği'nin imzaladığı Helsinki Anlaşmasını ihlal ettiğini sözlerine ekledi. 

Sovyetler'le yakınlaşma politikası "'ostpolitik"in obaşlatıcılarından 
olan ve bu nedenle 1971 
Nobel Barış ödülünü kazanmış bulunan Willy Brandt da Sakharov'un sürgüne gönderilmesinden duyduğu endişeyi bil- 


irdi. 

* Belçika hükümet Sakharov'un sürgüne gönderilmesinin Helsinki An- 


GAYRIMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Kartal 1. İcra Memurluğundan 


1978/775 Talimat 

Saulmasma karı verilen Kartal Yenikarye köyü ccvahiryolu mevkinde 2 pala, 97 ada, 6 parselde k 

h 1759 M2. miktarlı gayrımenkul içindeki bahçeli kar- 


gir ev ile birlikte açık arttırma ile satılacaktır. 


GAYRIMENKULÜN EV 


AFI: Gayrımenkul kü- 


çükyalı'da aluntepedcki benzin istasyonu bu istasyo- nun batı yönünden güneye yani denize sapan galipbey caddesinde 4 kapı numaralı 2 kath kargir karkas olarak 


inşa edilmiş bir köşktür. Bu yerin tapuda 2 pafta 97 
ada 6 parselde 1759 M2. miktarlı arsa olup her üç ta- 


rafının yol olduğu ve bahçede palmiye ve çam ağaçları ile muhtelif cins meyva ağaçları, süs ağaçları ve çiçek tarhları olduğu, ayrıca iki adet su kuyusu oldu- 


Zu, ön kapıdan bahçeye girilerek buradan iki tarafı sü- 


tünlu giriş koridoruna 


girilerek buradan dâireye 


girildikte bu zemin kat dairenin çok geniş bir kapalı tarası olup zemini parke olan çok geniş bir salonu vardır. Bu salon her iki yanında şöminesi zemini parke iki 


odası ocıduğu, 


camlarının 


kristal olup nadide 


avizelerle süslü olduğu, burada bir mutfak ile birde 


tuvalet bulunmaktadır. 


İçten merdivenle birinci 


kata çıkıldıkta bu katta ise yine geniş bir hol ile bu katta 4 yatak odası ve denize nazır terası vardır. Ayrıca geniş bir banyo ile alaturka tuvaleti olup sonradan ila- ve edilmiş bir mutfağı olduğu, binada elektrik ve su mevdut olup ayrıca bahçede iki oda bir hol, mutfak, banyodan ibaret birde müştemilat binası vardır. Bu yer bağdat caddesine tekriben 5-6 metre mesafede deniz görür manzaralı ve Bostancı tren istasyonuna takriben 
10 dakika mesafede olduğu, etrafı bahçeli evlerle mes- 


kundur. 


İmar Durumu: 


Küçükyalı 


belediyesinin 16/6/ 


1978 tasdik tarihli ve 702 sayılı imar durumu yazısında ayrık nizama tabi yollardan 5 metre komşu mesafeler 4 metre olmak üzere 4 katlı bina inşaasına mü- 


sait olduğu bildirilmiştir. 


Kıymeti: civardaki alım satım rayiçlerine göre içindeki kargir bina ve müştemilatı ile ağaçları, su kuyuları ile birlikte tamamı 30.000.000.00 (Otuz milyon 


liradır.) 


Satış şartları: 
1 — Satış 


18/3/1980 Salı günü saat 14.00'den 


14.30'a kadar Kartal 1. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy- metin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 28/3/1980 Cuma günü Kartal 1, İcra Dairesinde saat 14.—14.30'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bn artırmada, da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıy- 


le en çok artırana ihale olunur.” 

2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kiymetlin %10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımds». Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmis veigilei satış bedelinden-ödenir. 

3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
bu gayımmenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masala dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç burakılacaklardır. 

* Sang bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden ahci ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektr. 

2. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebiltnesi için dönede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen «Mona bir örneği gönderilebilir. 

6 Satışa isthak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/775 T, sayılı dosya numarasiyle memwmlegumnza başvurmaları ilan olunur. 
(İLK. 126) 


6) İlsililer tabirine irtilak hakkı sahipleri de dahildir. 


(Basm: 472-0096) 


ISVEÇ 

Gürgün, 

Duvgrand S/A, 

1 tr. 17236 
Sundbyberg, |. 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 
Bildstr, 53, 


Tet 


İSVİÇRE 


Ch, des Cotes | 
1020 Renens 


42172 


ABONE ÜCRETLERİ Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Sakharov'un... 


Yurdışı 
Saylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 
1 yallık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ulkeye gür uçak postası eri eklen 


laşmasının açık bir ihlali olduğunu belirterek olayı kınadı. Hükümet sözcüsü, olimpiyatlara katılıp katılmama konusunda henüz bir karar vermediklerini ancak konuyu diğer AET ve NATO üyeleriyle danışarak inceleyecekle rinide söyledi 


* Papa II. Jean Paul Vatikan'da 7 bin kişilik bir kalabalık önünde yaptığı konuşmada insan haklarına karşı girişilen saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve böyle bir durumda sessiz kalmanın mümkün olamayacağını söyledi. 


* Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, olay üzerine Brejnev'e bir telgraf çekerek, haberden duydukları kaygıyı dile getirdi ve Sakharov'un derhal serbest bırakıl masını istedi. Bilindiği gibi, Uluslararası İnsan Hakları Komitesine üye olan Sovyetler Birliği" nin Moskova'daki Komi tesinin Başkanlığını Sak harov yürütüyordu . 

* Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adına açıklama yapan Lorenzo Natali, olayı kınadı ve AET'nin insan haklarına karşı yapılan her saldırıya karşı olduğunu belirtti. 


* Hollanda Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü ise Lahey'de yaptığı 


açıklamada, olaydan derin kaygı duyduklarını belirtti. Hollanda Sosyalist Partisi Başkanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi ile İnsan Hakları Komitesi Başkanı olan Ed Van Thijin de bu dav- 


ranışm “Helsinki İnsan Hakları" Anlaşmasının çiğnendiği anlamına 


geldiğini söyleyerek, daha önce Moskova Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmedikleri halde şimdi bu kararı yeniden inceleyeceklerini açıkladı. 

* Uluslararası Af Örgütü, Sakharov'un tutuklanmasını hayret ve dehşetle karşıladığını belirterek olayı düşünce özgürlüğünün . ihlali olarak niteledi. 

* Dünya Yazarlar Birliği (PEN Club) Başkanı Caestberg, Brejnev'e bir mektup gönderdi ve Sakharov'la ilgili kararın geri alınmasını istedi. 

* Rusya'nın Afganistan işgalini desteklemiş bulunan Fransız Komünist Partisi yayın organi "L'Humanite" gazetesi, Sakharov'un tutuklanarak sürgüne gönderilmesini o onaylamadıklarını yazdı. 

* İtalyan Komünist Partisinin gazetesi "L'Unita"'da Sakharov'un tutuklanmasını sert bir dil-ʻe kınadı 


* Paris'te yaşayan Rus muhalifleri yayınladıkları bir ortak bildiride, Sakharov'un tutuklanmasının Sovyetler Birliği Komünist Partisi Siyasi Bürosu tarafından kararlaştırıldığı belirtildi ve "Sov yetler Birliğinde faşizm hızla (o tırmanmaktadır" denildi. Ortak bildiriyi, L.Plioutch, V. Bukowski, A.Kuznetsoy. A, Guinzburg gibi ünlü muhalifler imzaladı. 


sSakharova 1975 Nobel Barış Ödülünü veren Norveç Nobel Komitesi Lideri, "Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinden sonra da Sakharov'u tutuklayarak dünya kamuoyuna meydan okumaya çalıştığını" söyledi 

* Sosyalist Enternasvonal'in Stockholm'daki merkezinden yapılan bir açıklamada, Sakharov'un tutuklanması kınandı ve - Moskova yönet minin imzaladığı anlaşmaları hiçe saydığı belirtildi. 


Basın Yayınlı, Demokratik Solcu öğrenciler 
«işgali kınamak için Rus tanklarının ürkiye’ ye gelmesi mi gerekir» 

ANKARA (ÖZEL) Demokratik Solcu öğrenciler panolar düzenleyerek ve çeşitli yerlerde konuşmalar yaparak Rus- 


ya'nın Afganistan'ı işgalipe karşı tutum alıyorlar. 


Önceki gün Basın Yayın Yüksek Okulunda yapılan öğrenci derneği seçimini Dev-Yol grubu kazandı. 250 öğrencinin katıldığı kongrede Afganis-' tan işgalinin kınanmasını isteyen bir önerge verildi. 
Önerge lehinde konuşan demokratik solcu bir öğrenci, "Afganistan işgalinin kınanması icin Rus tanklarının Türkiye'ye gelmesini mi bekleyece- 
&iz" dedi. $ 

Dev-Yolcular ise "Mesele anti-faşist mücadeledir. Afganistan gibi konuları buraya getirmemek gerekir" dediler 


Yapılan oylama sonucunda DGB'li öğrenciler, Demokratik Solcular ve Halkın ,Kurtuluşu grubu işgalin huffânması lehinde oy kullandı. Önerge, İGD Dev-Yol, Genç Öncü ve Kurtuluş gruplarının aleyhte oy kulfanmasıylas reddedildi. 


Öte yandan, Dev Maden-Sen Genel Sekreteri Hacı Karakulak "Biz Afganistan'ın işgal edildiği görüşünde değiliz. Afga-, nistan'daki olay emperyalizme karşı sosyalist: sistemin yardımıdır. Bu konuda" yönetim kurulumuz henüz değerlendirme yapmadı. Bu benim kişisel görüşüm dür"' dedi. 


—— e —— 


Düzeltme ve özür 


Gazetemizin 20 Ocak 
1980 günkü 8.sayfasında 
“Gündüz Kapancıoğlu Almanya'ya kaçtı” başlıklı haberimizde kullanılan resim altı yazısında bazı hatalar olmuştur. 
Kesimde teknik bir hata sonucu Gündüz Kapancıoğlu gözükmemiş, AP. 
yöneticileri gözükmüştür. 


Resimde oözükenlerden _ hiçbiri MHP yöneticisi değildir. Düzeltir, özür dileriz. 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAHÇEKAPI-İSTANBUL 


SERAMİK BOYASI, ALTIN YALDIZ, ALTIN İNCELTİCİSİ, LAK VEMEDİUM SATINALINACAKTIR 


Yaldız 


Fabrikamızın 


1980 yılı ihtiyacı 


toplam 7645 kg. Seramik Boyası, Altın Yaldız, Altın incelticisi, Lak ve Medium kapalı zarf usulüyle teklif temini suretiyle satın alınacak- 


tır. 
NOT: 


1. Kapalı teklif zarflarının üzerine, 3000/ 80-3 


dosya numaramız 
Şubat. 1980 
Müessesemiz 
hollerindeki 1 


yazılmak tarihinde saat İstanbul 
“ ATIM KUTUS ması veya ikinci bir zarf içersinde ay 


suretiyle 20. 
17.30'a kadar 
Şubemiz giriş na atıltarih ve 


saatle Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gönderilmesi lazımdır. Postada vaki gecikme- 


ler nazarı itibare alınmaz 
60 


2. Şartname ve 


kalem  ihtivacımızı 


muhtevi liste Müessesemiz Alım Müdürlüğü Alım TIT. Kısmından temin edilebilir. 


3. Müessesemiz Eksiltme Kanununa 


2490 
tabi 


sayılı Artırma ve olmayıp, teklifler 


arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun 


olanlar tercih edilecektir. 


SÜMERBANK 


ALIM VE SATIM MÜESSESESİ 


İLAN TARİFESİ 
24.6: sayfalar (Sütün/snt) 250 TLO 3:57 sayfalar (Sulun/s11) 300 TL S. sayfafSütün JS sayfa renkli (Sütun/sntj IYay ir ilanı iSütun/snt.) 100 TL C} Lylenme 


O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


snt.) 400 TL 
500 TL 
Doğum 


(Basın: 10489-0093) 


dlüm (5 sütun/snt.) 500 TL 


| 9€9-0hez2 


Bulgari 


SİLAH KAÇAKÇILIĞINI BULGAR DEVLET 


GÜVENLİK 


ÖRGÜTÜ'NDEN 


ALBAY ALEKSİ KAZAROF 


KOORDİNE EDİYOR 


Antepli A.K., HN. 
ve İ.K. yanlarında iki adamlarıyla birlikte Beyrut'a gittiler. A.K.'nin Beyrut'ta yaptığı bir-iki ufak görüşmeden sonra uğükla Bulgaristan'ın Başkenti Sofyaya hareket ettiler. ` 


Gaziantepliler 


bavaalənında Bulgar 


devlet 


görevlilerinden biri karşıladı. Devlet görevlisinin arabasıyla alandan alına rak çok lüks bir otele yerleştirildiler. Bulgar görevli, Anteplilere kendilerini bir ay ağırlayacaklarını ve bu arada Sofya ile Varna'yı gezeceklerini söyledi. 

Gaziantep lilerin TIR kamyonu da Sofya'ya ha 


, hünde 


reket etmişti. İstenilen mallar Sofya'da .hazırlanıyordu. 

Antepli patronlar ve adamları lüks otellerde, zaman zaman safahat alemleri de yaparak üç haftâ kadar kaldılar. Bu sürenin sonunda Bulgar devlet görevlisi onları otelden alarak silah fabrikasına götürdü. A.K. daha önce de Sofya'ya gittiği için herkesi tanıyordu. 
Ona büyük itibar gösteriyorlardı. Zaten Sofya'da yaşayan Bulgar Mahi (Gaziantepli) gerekli bağlantıları sağlamıştı. 

Silah fabrikasının ö Anteplilere lıka basa silah doldurulmuş, mührü basılmış ve gerekli evrakları tamamlanmış TIK kamyonunu teslim ettiler, Ayrıca özel bölmeli bir Alman Fordu'nu 


g(00000006000000450000000009090, 


HABER 


haydutların bir dilenci görünümünde 


aşık olan Prens, kıyafetin: 


*00006000090000000000005009009P 


ça 


bir çizgi masal 


SAZES 


BINBIR GECE 
MASALLARI 


Dizinin 2. bölümünde Frens tetlatet saldırısından kurtulmayı başarır, Üstü başı peri,an 


gelir. Bağdat'ta güzeller güzeli Zümrüt'e 


dut sanılıp Kadı'nm önüne cıkartılır 


A 

O YAŞAYAN 

» EDEBIYATÇILAR 

Bu programda gazeteci <lestirmen Doğan Hızlan sanat tarihçisi Orainaryüs 


Profesör Doktor Suut Kemal Yetkin ile „sövlesecek. Programı Turgut Masatçı ha 


HABERLER 


UYKUDAN ÖNCE 


Ergun Uçucu çocuklarlâ söyleşecek ve dünya çocuk masallarından uyarlanan gösterecek. 


— YORUM. _ 
MAGAZIN 


A GÖZLEM 


canlı olarak 
Bağdat'a kadar 


den dolayı hay- 


zırladı. 


W. 


sacak 


aea 


ERLERİ 


İnsan yaşamında kanın ve kan bağı nın önemini dile getiren bir program yınlanacak. Programda kan hastalıkla; ve bağışı hakkında ilgili doktorlardan alıilgiler ve halkla yapılan ropörtajlar Ayrıca "İstanbul Çapa Kan Merkezi'nin uyguladığı "Alınan kan karşılığı kan bağışlama" sistemi açıklanacak. Programa, r Doktor Namık Dumlu (İstanbul Kızılay Çapa Kan Merkezi Müdürü) Profesör Doktor Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Doktor Zeliha Uslu, Doktor Necati Örmeci, Doktor Halil Ertuğ, Doktor Fatma Turan,Doktor Tevfik Yücebaş katılıyor. Bu geceki "Gözlem'"'i Fatih Arslan, Ertuğrul Karslıoğlu ve Canan Arslan birlikte ha- 


Dizinin'...Harvey'inseçtiği program adlı bölümü yayınlanacak. Önce Amerika'yı, sonra bir numaralı kitabı satın alarak şirketi kurtaran Ellen bu kez yanliş seçilen dir programı kurtarmaya çalı- 


Annz Karenina balesinm son bölümü. 


e 


(EEE EEEE E n a 


= 


Doktor Mehmet Ece, 


ŞİRKET 


MINIK BALE 


HABERLER 


“00v100009000060600000000009000000000909000 o 


uğurladı. 


Bulgaristan'daki silah fabrikasından bir TIR kamyonu ile Ford minibüse yüklenen silahlar, konvoy halinde yola çıktı. Önde TIR kamyonu, arkada Ford minibüs, onun arkasında da ünlü kaçakçıların bindiği Mercedes otomobil. Konvoyu sınıra kadar Bulgar görevlileri 


Sofya-Gaziantep: Bir yolculuğun öyküsü 


da verdiler, Bu arada A 


K.'ya da son model bir! 


Mercedes verildi, 

Bulgar yetkililer, Anteplileri sınıra kadar götürdüler. En önde TIR kamyonu, arkada Alman Ford minibüs ve en arkada patronların oturduğu Mersedes, Dereköy sınır kapısından hiç durdurulmaksızın geçti. Vakit geceyarısıydı. Birkaç saat sonra o İstanbul'daydılar 

Anteplileri İstanbul'da İlyas A. adlı şahıs karşıladı. Bu kişi kaçak saat üzerine çalışıyordu ama en önemli işi sınır kapı- 


larını bağlamak ve yol ları uyarlamaklı. Patron lar İstanbul'da kaldı. İ ki şolor silah yüklü 'TIR ve minibüsü Anlep'e gö türerek, A.K 'nın adam larına teslim ettiler, TIR kamyonunun yükü Ka leşnikovlardan CZ ve Astra tabancalardan meydana geliyordu. Minibüste ise 100'ü aşkın 


Kaleşnikov makinalı ta banca bulunuyordu. Kaleşnikovların büyük çoğunluğu daha sonra Hakkari üzerinden İran'a gönderildi. Tabancalar ise iç piyasaya intikal etli Bu partiden üç patronun kazancı yüz milyondan aşağı .değildi. 

SILAH KAÇAKÇILIĞI NEDİR? KİMLER 
YAPAR 

Ülke içinde taşınması ve nakledilmesi yasak olan her çeşit ateşli silahı ve patlayıcı maddeyi, yurtdışındaki çeşitli kaynaklardan elde ederek yurtiçindeki yeraltı piya sasına ulaştırmak veya Türkiye sınırları içinden geçirerek başka bir ülke nin alıcılarına satmak.. 
Silah kaçakçılığı denilin ce anlaşılması gereken budur. 

Türkiye'deki kaçakçılik sektörü birkaç büyük şebeke tarafından yönlendirilmektedir. Bu şebekeler, kaçakçılığın birçok dallarıyla birden uğraşmaktadır. Örneğin hammadde kaçakçılığın- dan büyük kârlar elde eden bir örgüt bununla yetnmemekte; eroin döviz, elektronik araç kaçakçılığını ve özellikle silah kaçakçılığını da ihmal etmemektedir. 

Kaçakçılık sektöründe iş yapmak için belli başlı araçlar şunlardır: 

1. Nakdi sermaye ve ulaşım araçları. 

2. Siyasal ilişkiler. 

3, Sınır kapılarını, sahil korumayı, karayollarını ve polis örgütünü uygun durumda tutmak için bürokrasiyle ilişkiler. 

4. Uluslararası ilişkiler. 

5. Koruyuculuk ve kaçakçılık düzeninin uygulanması için sılahlı vurucu güç. 

6. Alıcıyla temas. 

Bütün bu olanakları elinde bulunduran büyük patronlar, koca bir yeraltı dünyasının yöneticileri olarak geniş siyasi ve mali nüfuza sahip durumdadırlar. Örneğin Türkiye'nin dışalım gereksinim'eriyle, devlet tarafından sağlanan döviz ara- 


r silah dolu TIR'ı Ante H.N. ve İ.K.'y 


© Antepli üç kaçakçı, Sofya'nın lüks otellerinde üç hafta kadar kaldı © Silah fabrikasının önünde, silah dolu bir 


TIR. özel bölmeli Ford marka bir minibüs ve A.K.'nın Mercedes'i bekliyordu 


sındaki büyük fark dikkate alındığında en azından 
2 milyar 260 milyon do 
larlık dövizin yeraltından karşılandığı açığa çıkmaktadır Uzmanlarca saptanan bu gerçeğin yanısıra, demir ve demir ürünleri, kalay, kimyevi boya, floş, soda ve yedek parçanın TIR kamyonları ve gemilerle yurt dışından kaçak olarak getirilen kısmının 1 milyar dolarlık bir değere vardığı da belirtilmiştir Ülkenin bugün içinde bulunduğu ortamı ve kaçakçılık şebekelerinin siyasi partiler kanalıyla sağladıkları nüfuzlu durumu iyi değerlendiren Bulgar devlet makamları, Sovyet güdümlü siyasetlerinin bir gereği olarak, Türkiye'ye bol miktarda silah sokmaktan büyük siyasi yarar ummaktadırlar, Sorun sadece solcula- 


rı ya da sağcıları silahlandırmak değil, terör orta- 


mını ayakta tutmaya ya- 


rayacak araçları sağlamaktır. Ancak, Bulgar devlet örgütlerinin Mos- 


kova çizgisindeki örgütlerle çeşitli ilişkiler kurmadığı da iddia edilemez. 

Tabii, Bulgar devleti- nin sağladığı parasal olanakları da yabana atma: mak gerekir. Öte yandan, Bulgar ve Sovyet gizli servislerinin Türk kaçakçı örgütleriyle devlet mekanizması ve siyasal yfrtiler arasında kurulan ilişkiler- den bir haber alma aracı olarak da yararlanabileceği açıktır 

Bulgaristan kaçakçılık işlemini Devlet Güvenlik Servisi, Dış Ticaret Bakanlığı ve Kinteks adlı devlet şirketi aracılığıyla sürdürmektedir. İki ay öncesine kadar, gayrıresmi silah ticareti organizasyonunu Bulgar devleti adına Aleksi Kazarof adlı bir Albay yönetmekteydi. Ancak, Kazarof'un 


şu günlerde emekliye ayrildığı bilinmektedir. Yeni yönetici henüz açığa çıkmamıştır. Türkiyeli kaçakçıların yaptıkları temaslar sürdükçe, bir-iki ay içinde bu konuda da yeni bilgiler edinilebilir. 


Bulgaristan'la aralık ayındu Ankara'da yapılan “'sınırlardaki yasadışı ticaret"' görüşmelerinde yetkili makamlarımız "'silah kaçakçılığı"! konusunu gündeme getirmişlerdir. Ançak, Bulgar makamları Dışişlerimizin bu konudaki uyarılarını böyle bir şey yok diyerek geçiştirmiştir 

AİLELELER 


Türkiye'deki 22 büyük patronun, 22 büyük aile- ye dayandığı bilinmektedir, Büyük patron, kaçakçılık işlemini finanse eden, temsilcileri yoluyla gerekli bağlantıları kuran, yasal ve idari engel- 


pli A.K. 
teslim ettiler 


leri kaldıran kışıdir. Patron, Türkiye'nin sosyal Ve coğrafi yapısının oluşturduğu bir karakterdir. 
Yasadışı çalışmalar için bölgesel nüfuz ve geniş çevre gerekiri ı. Bu bölgelerin silah trafiğiyle yakından ilgili yerlerde olması bir avantajdır. Başlı ca bu şartlar, patronların iki bölge Doğu Karadeniz ve Gaziantep-Kilis kökenli olmalarını sağlamıştır. 

İstanbul'da merkezi kaçakçılık işleriyle uğraşan Karadeniz kökenli iki büyük patron Kalkavan ve Kapanoğlu soyadını taşımaktadır. Aynı kökenden Cantaş adına da değinmek gerekir. Gaziantep-Kilis kökenli olanlar Hannan ve Koçaslan adlarıyla ilişkilidir. 

İstanbul patronları arasında yeni parlayan Hamal Hüso ve Aytemiz adlarına da mutlaka değinmek gerekir. 

Gaziantep-Kilis yöresine yerleşik olarak çalışan Karagülle, Albayrak, Korkut, Cello, Çakmak, Ünlükahraman adlı aileler en çok faaliyet yapanlar arasındadır. - 

Karadeniz yöresinde etkin olan aile Kral Sami'ninkidir. 

Kuzey İran bağlantısını, Kılınç, Uslu, Kocaağa ve Şahin adlı Ağrılı toprak sahibi aileler, Güney 


Solda sıfır 


Neymiş efendim? 


Afganistan işgalini kınıyormuş ama, kınamasının sebebi başkaymış! Bu işgal Amerika" yı da başka işgallere özendirir, o da tutar Türkiye yi işgal eder diye kınıyormuş! 

Vicdanları köseleyle kaplanmış! 

Bir milletin ezilmesinin bunlar için hiç bir, 


değeri yok. 


Hindikuşların tepesinde eksi bilmem kaç derece soğukta çakaralmaz tüfekle ülkesinin bağımsızlığını savunanlar bunların nazarında hiç 


bir anlam ifade etmiyor. 


Lafa gelince, Milli Kurtuluş Savaşı, Atatürk, vatan, millet Sakarya... 

Ama d bombasını göğsüne bastırıp Rus tanklarının üstüne atlayan Afganlı genç kıza gelince, bağımsızlıkçılık biter. 


Neymiş efendim? 


Anti-feodal devrimmiş de, Afganistan Sovyetleri "'dış tehdide" karşı davet etmişmiş. 
“Dış tehdit" ortadan kalkınca geri dönecekmiş- 


miş! 


Bütün dünyanın gönül birliği ettiği bir günde, miletin kenetlenmeye en çok ihtiyacı olduğu bir günde, herkesi laf cambazlığıyla uyutmaya 


çalışan izansızlar! 


Demirel'e çok kızarlar ama, kendi söyledikleri onun söylediğinden bin beter: "Bize Rusya da cinayet işliyor dedirtemez- 


siniz! 
Neymiş efendim? 


Balkanlar ve Yugoslavya üzerinde Sovyet 


tehdidi olduğu 


da Amerikan 


valanıymış! 


Ama bir de bakarsınız Hodding Carter'in sözleri bunların gazetelerinde manşet oluvermiş: "ABD'ye göre, Sovyetler Yugoslavya'ya mü- 


dahale niyetinde değil" 


Hangisi yalan? 


Amerika'ya göre Yugoslavya üzerinde Sovyet tehdidi olduğu mu? Olmadığı mı? 

İsterse söyleyen Amerika olsun, bunlar için yalan olmayan, geçerli olan tek'söz, Rusya'nın 


lehine olan sözdür. 


Onun için bugün Hodding Carterci olmuşlardır. Edward Kennedyci olmuşlardır. Değil mi ki Kennedy, ABD'nin Sovyetler'e karşı almaya giriştiği önlemlere karşı çıktı? Öyleyse kahrolsun. Amerika ama yaşasın Kennedy! 


Neymiş efendim? 


Türkiye ateş çemberine atılıyormuş. Bir yandan üsler, bir yandan Sovyetler'e karşı söylenen sözler, tehlikeyi üstümüze çekiyormuş. 

Sanki Afganistan'da üs vardı da tehlikeyi 


üstüne çekti! 


Bunların yaptığı, Rus tanklarına yol gös- 


termekten, Brejnev'e başka bir şey değil: 


davetiye çıkarmaktan 


"Ey Brejnev, Türkiye'ye girersen yerden göğe kadar hakkın var. Çünkü Türkiye'de seni tehdit eden üsler var, Türkiye hükümeti senin Afganistan'a yaptığın dostane yardıma karşı 


çıkıyor!" 


Türkiye halkını Rusyayla korkutarak tesim olmaya zorlayanlar bu yaptıklarına bin kere piş- 


manolacaklar. 


Bütün çabaları, bütün yazıp çizdikleri alt tarafı birkaç CHP'li parlamenteri geçici bir süre için kandırmaktan öte gidemeyecek. 

Beş yıl laii eveleyip geveledikten sonra, bugün işgalcinin yanında saf tuttular. 

Milletin nezdinde ise bir tek değerleri vardır: 


Solda sıfır! 


İran-Irak baglantısını Cızreli ve Suruçlu aileler; Vezekler, Yıldırımlar, Çiçekler ve Kılıçlar sağlamaktadır 

22 büyük aile içinde 
süper durumda bulunanlar İstanbul'da calışma 


MAFİA'NIN ŞEFLERİNDEN BİRİSİ ANLATIYOR 


YARIN:Karadeniz, Gaziantep ve yurtdışı Mafialar: 


yürütenler ve özellikle CHP döneminde "'hammadde" işine yönelerek büyük vurgunlar yapan armatörlerdir. Şüphesiz, bulunan yeni yöntem ve pazarlar yüzünden bu denge değişebilir 


Yeraltı dünyasının farklı kesimleri ve şebekeleri arasında zaman zaman amansız Çatışmalar oluyor. Filmlerde gördüğümüz cinsten olaylar bazen çok yakınımızda da cereyan edebiliyor. Karşılıklı kan dökme olayı bazen bir çetenin piyasadar silinmesine kadar varabiliyor. 


"1966'lerde kaçakçılıkta en önde gelen isim Çiller'di. Aslen Antepli olan Çiller başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere bütün alanları ellerinde tutuyorlardı. Aile- nin reisi Ş. idi. Ayrıca H ve F isimli iki kardeşi daha vardı. Çillerin hakimiyeti 1974'lere kadar devam etti. 

“Çiller ortalıkta görünmezdi. İş adamı olarak tanınırlardı. Poliste ve devleti: görevlileri arasında itibarları yüksekti. 
Dışarıyla ilişkiyi kuranlar bunlardı. Ancak mal geldikten sonra ikinci eller vasıtasıyla piyasaya sürerlerdi. Arasıra Türkiye'den mal götürdükleri de olurdu. 

"Çiller'in en önemli adamı Adıyamanlı Hamdi'ydi. Diğer adamları ise Küçük Mehmet, Malatyalı Oğuz, Akbulut Karaoğlu, Kürt İdris ve Şehreküstü'lü Ayvaz'dı. 

"Çiller bunlar vasıtasıyla dışardan gelen malları daha aşağıdaki şebekelere ulaştırırlar ve dağıtımını sağlarlardı. Bu sırada iş başına hisse verilirdi. 

"Ayvaz uzun süre Çillerle iş yaptı. Antep'te mert bir adam olarak tanınıyordu. Daha sonra Çillerle arasında alacak 


IN GİLLERİN Çöküşü 


yüzünden anlaşmazlık çıktı, Gittikçe araları açıldı. Ayvaz'ın ayrı baş çekmesi üzerine rekabet arttı. Çiller, İstanbul Sıraselviler'de Kennedy Oteli'nde Ayvaz'ı vurdurttular. Öldüğü sırada Ayvaz otelin lobisinde gazete okuyordu. 

“Ayvaz'ın ölümü Gaziantep'te galeyana yol açtı. Karagöz'ün alt kesimi ( Şehreküstü semtine doğru olan taraf) için için kaynıyordu. Sonunda Ayvaz'ın en yakın arkadaşı Metin Kahraman yine aynı yerde, Kennedy Oteli'nde, yine aynı şekilde, gazete okurken Şevket Çil'i vurdu. 


“Çillerin adamı Hamdi, Metin'i cezaevinde öldürtmek için uzun süre çalıştı. £ Adıyamanlı'nın cezaevlerinde de şebekeleri vardı. Ancak araya hatırlı kabadayıların girmesi üzerine bu işten vazgeçti. 

"Daha sonra Metin Kahraman cezaevinden kaçtı. Beyoglu'nda Akbulut Karaoğlu'na ait klüpte eğlenirken Akbu-Iut tarafından 'anındı ve Akbulut, Çillere haber verdi. Çil H, adamlarıyla tertibat aldı, Akbulul'la tezgahı kurarak, konso-. 
matris bir kadını Metin' 


in başına sardı. Kadın aldığı emir gereği Metin'e Kennedy Oteli'ne gitmeyi teklif etti. Otelin lobisinde bekleyen Çil ve adamları Metin Kahraman'ı daha önce cinayet işlediği yerde delik deşik ettiler. 

"Çiller işi bitirirken Akbulut'u mükafatlandırdılar. Birkaç iş bitirttiler, Hisse verdiler. Akbulut yükünü tuttu. Zengin olunca Çiller'den uzaklaştı. Kendi başına çalışma- ya başladı. Yeraltı dünyasında "kelek" bir adam olarak tanınıyordu. Sonunda kendisine ait Semiramis Gazinosu'nda Oflu İsmail tarafından vurularak öldü. Su testisi su yolunda kırılmıştı. 


"Çiller ise Metin Kahraman'ın ölümünden sonra rahatlamışlardı. Ancak İtalyan Mafyasıyla olan bir anlaşmazlık sonucu kardeşlerden F de, Napoli'de bir grup tarafından makinalıyla tarandı. Tek başına kalan H, birkaç kere de mal yakalatınca geri çekildi. Zaten tüm bu olaylardan sonra Gazianlep'e, hele sehrin doğu kesimine gitmesi olanaksız hale gelmişti ve can korkusu içinde yaşıyordu." 


